
�

LỊCH�SỬ�PHIÊN�DỊCH��

KINH�TẠNG�PĀLI�VIỆT�NAM�
�

NGUYỄN�ANH�TÚ�

MỞ�ĐẦU�

���HS�GLọn�đề�����

4�ật�giáo,�cho�đến�hiện�nay,�vẫn�được�xem�là�một�tôn�giáo�lớn�

ở� Việt� Nam;� và,�nhắc� đến� đạo� Phật,� chúng� ta� không� thể� nào�

không�nhắc� đến� Tam� tạng� giáo� điển� (Pāḷi:�Tipiṭaka,� Sanskrit:�

Tripiṭaka)�và�nền�văn�học�chú�giải�của�nó.�Ở�Việt�Nam�từ�trước�

cho� tới�nay,�hẳn� với�mỗi�chúng� ta,� mỗi�khi�nhắc� tới�Ba� Tạng�

giáo�nghĩa�này,�chúng�ta�thường�liên�tưởng�ngay�tới�những�bộ�

kinh�Phật�đồ��ộ�bằng�Hán�tự,�với�thiên�kinh�vạn�quyển�thuộc�

hàng�trăm�bộ�Kinh�khác�nhau.�Tuy�vậy,�với�đề�tài�này,�chúng�

tôi�xin�được�trình�bày�về�một�tạng�Kinh�khác,�là�tạng�Kinh�cho�

đến�hiện�nay,�được�xem�là�gần�với�nguyên�thỉ�4�ật�giáo�nhất,�

đó�là�tạng�Kinh�được�viết�bằng�cổ��Kữ�Pāḷi,�được�xem�là�ngôn�

�Kữ�của�vùng�Magadha�xưa,�thuộc�Ấ��độ.�

Theo�chỗ�chúng�tôi�được�biết,�thì�kinh�điển�Phật�giáo�tại�Ấ��

độ�lúc�ban�đầu�được�lưu�bố�do�truyền�miệng,�chưa�có�thói�quen�

viết� thành�sách,�rồi�do�sự�biến�thiên�của� lịch�sử,�những�người�

thuộc�lòng�các�bộ�kinh�Phật�ít�lần�lần;�và,�nhận�diện�được�điều�
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ấy,�các�vị�sư�tại�Ấ��độ�mới�quyết�định�ghi�chép�lại�lời�Phật�dạy�

thành�sách�đặng�lưu�truyền�cho�tới�ngày�nay.�Do�vậy,�sự�hình�

thành�kinh�Phật�tại�Ấ��độ��ừ�thô�lậu�dần�dần�đến�độ�tinh�tế,�từ�

��ững�đoạn�rời�rạc�thành�ra�có�hệ���ống,�từ���ững�bộ���ỏ�rồi�

ra�những�bộ�lớn,�đó�là�điều�đã�được�lịch�sử�công�nhận.�Đối�với�

4�ật�điển�Hán�dịch,�tuy�được�cho�là�gồm�đủ�các�bộ�phái,�nhưng�

tính�hoàn�bị�lại�không�cao;�và,�nếu�đem�so�sánh�với�Phật�điển�

Pāḷi,�thì�có�lẽ,�Phật�điển�Hán�dịch�cũng�còn�nhiều�thiếu�sót.�

Chính� vì�sự�cổ�sơ�và� hoàn�bị�của� Tam� tạng�Pāḷi,�so�với�Hán�

bản,�và�nhất�là�do�sự�đam�mê�của�tác�giả�đối�với�truyền�bản�này,�

mà�chúng� tôi�không� nề� tài� hèn� sức� mọn,� xin� được� cống� hiến�

đến�quý�vị�đề�tài�nhỏ�bé�này,�là�LịG���ử�phiên�dịch�Kinh�tạng�Pāḷ��

Việt�Nam.�

�ịGL��ử��ấn�đề�

Qua�sơ�khảo,�chúng�tôi�thấy�chưa�có�một�công�trình,�hay�một�

đề� tài�nào�nghiên�cứu� về�LịG���ử�phiên�dịch�Kinh� tạng�Pāḷi�Việt�

Nam;���ảng�hay�nếu�có,�thì�các�công�trình�ấy�đều�chỉ�điểm�sơ�

qua�và�trình�bày�rất�ngắn�gọn�về�Lịch�sử�phiên�dịch�Kinh�tạng�

Pāḷi�mà�thôi,�chứ�chưa�có�một�nghiên�cứu�sâu�rộng�và�bao�quát�

vấn�đề.��

��ọn�đề� tài�này,�chúng� tôi�muốn� bước�đầu� nghiên�cứu� một�

cách�có�hệ���ống�và�toàn�diện�về�lịch�sử�phiên�dịch�Kinh�tạng�

Pāḷi�Việt� Nam;� điều� đó� giúp�chúng� tôi� có� thêm� một� cái� nhìn�

khái�quát�hơn�về�Kinh�tạng�Pāḷi�và�lịch�sử�phát�triển�của�nó�tại�

nước�ta.�

Khi� thực� hiện� đề� tài� này,� chúng� tôi� được� biết� trên� trang�
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Budsas.org,� từ�lâu�đã�tồn�tại�bài�nghiên�cứu�về�Tam�tạng�Kinh�

điển�của�Bình�Anson,�với�những�sơ�lược�nhất�về�bốn�(4)�lần�kiết�

�ập�Kinh�điển�tại�Ấ��độ,�về�cấu�trúc�của�Phật�điển�Pāḷi,�và�Đại�

�ạng�tiếng�Việt;�thêm�nữa�là�bài�viết�Khái�quát�lịG���ử�truyền�bá�

kinh� điển� và� những� đặc� điể�� Gủa� Kinh� tạng� Nikāya� của� Thích�

Viên�Giác,�giới�thiệu�một�cách�sơ�lược�nhất�về�các�vấn�đề��ồn�

�ại� giữa� Đại� thừa� (Bắc� Tông)� và� Tiểu� thừa� (Nam� tông),� cùng�

giới�thiệu�về�4�bộ�A�hàm�(Āgāma)�thuộc�Hán�tạng�cũng�như�5�

bộ� kinh� (Nikāya)� thuộc� văn�hệ� Pāḷi,...� tuy� vậy,�những� bài� này�

chỉ�mang�tính�chất�giới�thiệu�rất�giản�lược.��

Ngoài�ra,�chúng�tôi�cũng�được�biết� thêm�một�công�trình�của�

tác�giả� Vương�Văn� Nhan,�do� dịch�giả� Thích� Phước� Sơn�biên�

Hịch,�nhà�xuất� bản� Phương�Đông� ấn� hành� năm�2008,� là� luận�

văn�4�ật�điển�Hán�dịch�chi�nghiên�cứ��của�ông,�mà�tựa�tiếng�Việt�

là�LịG���ử�Thiên�dịch�Hán�tạng.��

Tuy�vậy,�đây�là�nghiên�cứu�của�một�tác�giả�người�Trung�Quốc�

về�việc�phiên�dịch�Phật�điển�từ�xa�xưa�của� Trung�Hoa,�từ� rất�

nhiều� nguồn� khác� nhau,� qua� các� tạng� Pāḷi,� Sanskrit,� Prakit,�

Tây��ạng,...� qua� nhiều� dạng� văn� tự� như� văn� tự� xứ� Quy��ư�

(Kuche),� Vu�điền� (Khotan�hay� cũng� gọi� là� An��ức),� Tố��lợi�

(Suh�cũng� gọi� là� Khang�cư),� Hồi��Kột� (Uigur),� Độ��quyết�

(Turk),...� Còn� chúng� tôi,� với� bài� nghiên� cứu� nhỏ� này,� chỉ�

chuyên� khảo� về� Lịch� sử� phiên� dịch� Kinh� tạng� từ� Pāḷi� văn� ra�

Việt�văn�mà�thôi.��

Nhân� đây,� chúng� tôi� cũng� được� biết� rằng,� ở� Việt� Nam�hiện�

nay,�ngoài�kinh�điển�thuộc�văn�hệ�Pāḷi�‒�đã�được�dịch�ra�tiếng�

Việt,�chúng�ta�cũng�có�được�một�kho�tàng�kinh�điển�rất�đồ��ộ�
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đã� được� phiên� dịch� từ� Tạng� văn� và� Hán� văn,� và� đây�cũng� là�

��ững� vấn� đề� còn� bỏ� �Kỏ� chờ� chúng� ta� tiếp� tục� với� những�

chuyên�đề�nghiên�cứu�khác.�

4Lạm�vi�nghiên�cứ��

Trong�điều�kiện�hạn�chế�về�việc�thu�thập�tài�liệu�và�thời�gian,�

chúng� tôi� chưa� thể� �ập� hợp�đầy�đủ���ững� công� trình�nghiên�

cứu�và�phiên�dịch�kinh�điển�từ�tiếng�Pāḷi�ra�tiếng�Việt;�do�vậy,�

căn� cứ� vào� những� tài� liệu� đã� thu� thập� được,� chúng� tôi� sẽ� cố�

Kắng�phác�họa�lại�toàn�bộ�quá�trình�và�lịch�sử�phiên�dịch�Kinh�

�ạng�Pāḷi�Việt�Nam.�Và�với�mục�đích�như�vậy,�chúng�tôi�không�

có�ý�định�nghiên�cứu�về�Kinh�tạng�Pāḷi,�mà�chỉ�nghiên�cứu�các�

bản� kinh� thuộc� Tạng� này� đã� từng� được� dịch� như� thế��ào� tại�

Việt�Nam,�và�đó�là�phạm�vi�nghiên�cứu�của�chúng�tôi.�

Phương�pháp�nghiên�cứ��

Bước� đầu� sưu� tầm,� tập� hợp� các� tài� liệu� làm� cơ� sở� cho� việc�

nghiên�cứu� lịch� sử�phiên� dịch�Kinh� tạng� Pāḷi�Việt� Nam,�gồm�

các�bản�dịch�Việt�ngữ�kinh�điển�Pāḷi�đã�được�ấn�hành�tại�Việt�

Nam�và�hải�ngoại,�trước�và�sau�năm�1975.�

Dựa� căn� bản� trên� hai� nguyên� tắc,� phương� pháp� nghiên� cứu�

của�đề�tài�gồm�có:�Nắm�vững�sự�nghiệp�dịch�kinh;�lấy�niên�đại�

sau� trước� làm� cơ� sở,� phân� tích� theo� thứ� �ự� của� tạng� Kinh�

(Suttantapiṭaka)� tức� là� Trường� Bộ� (Dīghanikāya),� Trung� Bộ�

(Majjhimanikāya),�Tương�Ưng� Bộ� (Saṃyuttanikāya),� Tăng�Chi�

�ộ�(Aṅguttaranikāya),�8�ể���ộ�(Khuddakanikāya),�cuối�cùng�là�

��ứ� �ự� các� dịch�giả;� tuy�vậy�khi�bố� cục� chương�mục� hay� luận�

bàn�sự�việc�thì�tùy�theo�yêu�cầu�thực�tế�mà�vận�dụng�linh�động,�
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chớ�không�câu�nệ�vào�một�nguyên�tắc�nào.�

I.�Lược�sử�truyền�bá�Phật�giáo�Theravāda�ở�Việt�Nam�

����8Lờ���ỳ������������������������L�8L��L�

Được�biết,�Phật�giáo�đã�được�truyền�vào�đất�Bách�Việt�ngay�

��ững�năm�đầu�của�kỷ�nguyên,� tức�là�khoảng�thời�gian�từ���ế�

�ỷ���ứ���ất�trước�Tây�lịch�tới�thế��ỷ���ứ���ất�Tây�lịch,�và�trực�

tiếp� được� truyền� từ� Ấ��độ� chớ� không�qua� con� đường� Trung�

Hoa.�Thời�ấy,�các�thương�buôn�xứ�Ấ��độ�rất�thường�sang�vùng�

này�để�mua�ngà�voi�hay�các�loại�hương�liệu,�và�trong�thời�gian�

lưu� trú� tại�đó,� tuy� không�phải�những�nhà� truyền� giáo,� nhưng�

�ọ�đã�lần�đầu�tiên�cho�chúng�ta�biết�về�4�ật�giáo,�qua�các�hành�

trì�và�nghi�lễ�của�họ;�thời�kỳ�này,�trên�đất�Bách�Việt�hình�thành�

hai� trung� tâm� P�ật� giáo� lớn� là� Luy� Lâu� (nay� thuộc� tỉnh� Bắc�

Ninh,� Việt� Nam)� và� Bành� Thành� (nay� là� Từ� Châu� thị� thuộc�

�ỉnh�Giang�Tô,�Trung�Quốc).�Ở�vào�thời�gian�này,�vùng�Bách�

Việt�được�tiếp�nhận�từ�Ấ��độ�không�chỉ�4�ật�giáo�mà�cả�đạo�

Bà�la�môn;� và,� với� riêng� Phật� giáo,� vùng� này� cũng� được� tiếp�

thâu�khá�nhiều�những�học�thuyết�của�hầu�hết�các�bộ�phái�Phật�

giáo� lớn,� trong� đó� có� hai� bộ� phái� lớn� nhất� là� Đại� Chúng� Bộ�

(Mahāsāṅghika)�và�Thượng�Tọa�Bộ�(Theravāda).�

�����4Lật�giáo�Nam�tông�(Theravāda)�Khmer�

7ẽ�là�một�thiếu�sót�khi�đề�cập�đến�Phật�giáo�Nam�tông�Khmer�

mà� không� đề� cập� đến� Phật� giáo� đã� phát� triển� trên� vùng� đất�

Trung�Việt�hiện�nay,�tức�là�Phật�giáo�Chiêm�Thành�xưa.�Theo�

2��� ,ải�Ký�Quy�Nội�Pháp�Truyện1� quyển� nhất,� của� Pháp�Sư�

�����������������������������������������������������������
1�Gồm� 4�quyển,�số�hiệu:�2125,� thuộc�tập�54,�Bộ�7ự�Vị�trong�Đại�Chánh�
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Nghĩa�Tịnh,�thì�vùng�đất�Chiêm�Ba�hay�còn�gọi�là�Lâm�Ấp,�là�

vùng� đất� có� đa� phần� người� dân� theo� Chánh� Lượng� bộ,� và�

Thuyết� Nhất� Thiết� Hữu� bộ.� Hai� hệ� phái� này� có� phần� giáo�

thuyết�khá�gần�gũi�đối�với�phật�giáo�Theravāda.�Được�biết,�vào�

khoảng� những� năm� cuối� thế��ỷ� 13,� đầu� thế��ỷ� 14,� vua� Trần�

Nhân� Tôn,� sau�khi�ẩn�cư� tu�đạo�ở�Vũ�Lâm,�có�đi� du�ngoạn�ở�

Chiêm�Thành�vào�năm�1301,�và�ở�lại�đó�tới�9�tháng2.�Sử�sách�

ghi� lại�giai�đoạn�này�không�nhiều,� nhưng� với�một�vị�đã�quyết�

chí�từ�bỏ�cả�ngai�vàng�để�tu�đạo,�thì�việc�vị�ấy�ở�lại�một�nơi�xa�lạ�

trong�một�thời�gian�lâu�dài�như�vậy�hẳn�không�có�mục�đích�gì�

khác�hơn�là�tầm�đạo.�Trần�Nhân�Tôn�là�người�lập�ra�thiền�phái�

Trúc�Lâm�ở�Việt�Nam,�nếp�áo�trên�tượng�thờ�của�ông�tại�Yên�

Tử�và�những�tác�phẩm�của�ông�còn�để�lại�tới�nay�cho�thấy�ông�

không� những� được� nuôi� dưỡng� trong� nền� đạo� đức� của� Phật�

giáo�Đại�Chúng�ở�Bắc�Việt,�mà�cũng�còn�là�vị���ấm�nhuần�và�

��ực� hành� theo� tư� tưởng� của� Phật� giáo� vùng� Lâm� Ấp,�Trung�

Việt�hiện�nay.�

Tiếp� theo�nước� Lâm�Ấp� là�Phù�Nam,� hay� Chân� Lạp,� là�một�

vùng� lãnh�thổ�rộng� lớn�của� người�Khmer�xưa.�Theo�8ục�Cao�

Tăng� Truyện3� quyển� nhất,� của� Đạo� Tuyên,� thì� đại� để,� vương�

quốc�Phù�Nam�xưa�tin�thờ�4�ật�giáo,�ở�vương�quốc�này�cũng�

có�một�số�vị�sư�qua�Trung�Quốc�dịch�kinh�như�là�Tăng�già�bà�

la� và� Mạ��đồ�la,� hai� nhà� sư� này� không� những� dịch� được� rất�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tân�Tu�Đại�Tạng�Kinh.�

2�Đại�Việt�sử�ký�toàn�thư,�Nhà�xuất�bản�Khoa�Học�Xã�Hội,�2010.�

3� Gồm� 30� quyển,� số� hiệu:� 2060,� thuộc� tập� 50,� Bộ�7ử� Truyện� trong� Đại�

Chánh�Tân�Tu�Đại�Tạng�Kinh.�
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nhiều�bộ�kinh�ra�tiếng�Trung�và�còn�đem�được�khá�nhiều�kinh�

điển�tiếng�Phạn�sang�Trung�Quốc�nữa;�rồi�vào�thời�Lương�Vũ�

đế,� niên� hiệu� Đại� Đồng,� vua� đã� sai� Trương� Phiếm� đến� Phù�

Nam� xin� thỉnh� các� kinh� luận� của� các� bậc� danh� sư,� phần� lớn�

��ững�kinh�sách�phiên�dịch�được�đem�về� lên�tới�hơn�hai� vạn�

quyển,� hầu� hết� là� những� kinh� chưa� được� truyền� ở� Trung�

Quốc,...� Như� vậy,� ta� thấy�rằng,�Phật� giáo� đã�được� truyền�đến�

vương�quốc�Phù�Nam�(hiện�nay�là�Cam�bốt,�một�phần�lãnh�thổ�

Đồng� bằng� sông� Cửu� Long�của� Việt� Nam,�và� một� phần� lãnh�

��ổ��ại�Thái�lan,�Miế��điện,...�)�từ�rất�sớm,�với�khá�nhiều�tông�

phái�và�các�kinh�sách�luận�giải.�Ngày�nay,�tuy�vương�quốc�Phù�

Nam�đã� mất,� nhưng� ảnh� hưởng� văn�hóa� của� nó� hẳn� vẫn� còn�

trong� các� sắc� tộc� �ồn� tại� trên�đất� xưa,�nhất� là� ảnh�hưởng� của�

văn�hóa�Phật�giáo.�Phật�giáo�Nam�tông�Khmer�hiện�nay�chính�

là�hậu�thân�của�Phật�giáo�Phù�Nam�xưa,�và�cũng�chính�từ�căn�

bản�Phật�giáo�Nam�tông�Khmer,�Phật�giáo�Nam�tông�của�người�

Việt�hiện�nay�đã�được�tập�thành.�

�����4Lật�giáo�Nam�tông�ngườ��:�ệ��

4�ật� giáo� Nam� tông� người� Việt� hiện� giờ� được� tập� thành� có�

nguồn�gốc�từ�4�ật�giáo�Nam�tông�Khmer;�theo�tập�LịG��7ử�4�ật�

giáo� Nam� tông� Việt� Nam�,� thì� năm� 1939� Phật� giáo� Nam� tông�

người�Việt�chính�thức�được�truyền�bá�tại�Việt�Nam�do�ngài�Hộ�

Tông�(thế�danh�Lê�Văn�Giảng),�sau�mấy�năm�tu�học�ở�Cam�bốt�

đã�đưa�về�Việt�Nam.�Địa�điểm�đầu�tiên�đánh�dấu�sự�có�mặt�của�

chư� Tăng� Nam� tông� người� Việt� tại� Việt� Nam� là� chùa� Bửu�

�����������������������������������������������������������
��Luận�văn�tốt�nghiệp�(trường�cao�cấp�Phật�học�Việt�Nam�cơ�sở�2)�của�tỳ�

kheo�Thiện�Minh,�niên�khoá�1993�1997.�
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Quang� (ở� Gò� Dưa,� Thủ� Đức).� Ngày� 18� tháng� 12� năm� 1957,�

Giáo�hội�Tăng� Già� Nguyên� Thuỷ�Việt� Nam�chính� thức� được�

thành�lập,�đặt� trụ��ở��ại�chùa�Kỳ�Viên,�610�đường�Phan�Đình�

Phùng,� Khu� Bàn� Cờ,� Sài� Gòn� (nay� là� số� 610� đường� Nguyễn�

Đình� Chiểu,� Quận� 3,� Thành� phố� �ồ� chí� Minh).� Hiện� nay,�

Giáo� hội� này� đã� không� còn;� năm� 1981,� Giáo� hội� Tăng� Già�

Nguyên� Thuỷ� Việt� Nam� đã� sáp� nhập� vào� Giáo� hội�Phật� giáo�

Việt�Nam.�Từ�khi�thành� lập�cho� tới�nay,�mặc� dầu� đã� trải�qua�

nhiều� cuộc� thăng� trầm,� song,� Phật� giáo� Nam� tông�nói�chung,�

và�Phật�giáo�Nam�tông�người�Việt�nói�riêng�cũng�đã�góp�phần�

làm�phong�phú�thêm�cho�kho�tàng�văn�hóa,�văn�học�Việt�Nam�

một�phần�tinh�hoa�văn�hóa�của�nhân�loại,�mà�tiêu�biểu�cho�sự�

đóng� góp� ấy� là� việc� phiên� dịch� Kinh� tạng� tiếng� Pāḷi� ra� tiếng�

Việt.�Có�nhiều�lý�do�khiến�chúng�tôi�viết�bài�này,�nhưng�lý�do�

chánh�yếu�nhất,�là�cho�đến�thời�điểm�này�(tháng�11�năm�2015),�

vẫn�chưa�có�một�công�trình�khảo�cứu�nào�về�lịch�sử�hình�thành�

Kinh�tạng�Pāḷi�tại�Việt�Nam,�hay�có�chăng,�những�công�trình�ấy�

cũng�mang�nhiều�thiên�kiến�của�người�biên�khảo,�và�có�vẻ�như�

các� “tài� liệu� trích� dẫn”� trong�những� thiên� khảo� cứu� ấy,�phần�

nhiều,� xin� nhấn� mạnh� là� phần� nhiều,� lại� là� những� tư� liệu�

truyền�miệng�mà�không�có�văn�bản�kiểm�chứng.��

II.�Lịch�sử�phiên�dịch�Kinh�tạng�Pāḷi�Việt�Nam�

������8Lờ���ỳ��ự�TL���������������

Ở� vào� thời� kỳ� sơ� khởi,� khi� mà� Phật� giáo� Theravāda� được�

truyền�vào�Việt�Nam� bởi�các� ngài� Hộ�Tông,�Thiện�Luật,�Bửu�

Chơn,...�thì�ngay�khi�ấy�và�cả�trước�khi�ấy,�các�ngài�Trưởng�lão�

đã�giới�thiệu� và�phiên� dịch�bước�đầu� Kinh� tạng�Pāḷi,�mà�khởi�
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đầu� là�các�tập�Kinh�Tụng,�Tứ�thanh�tịnh�giới,�Luật�Xuất�Gia�tóm�

tắt,�Quỷ� vương� vấn� đạo,...� của� ngài� Hộ� Tông;� Chánh� giác� tông,�

Nhân�quả�liên�quan,�Quả�báo�củ��7��môn,�Tứ�thanh�tịnh�giới,�Kinh�

chuyển�pháp�luân,...�của�ngài�Bửu�Chơn;�Mi�Tiên�vấn�đáp,...�của�

ngài�Giới�Nghiêm;�Đế�Thích�vấn�đạo,�Phật�nhậT�2�ết�Bàn,...�của�

Pháp� sư�Thongkham;...� nhưng� nơi� đây� xin� được� nhấn� mạnh,�

đó�chỉ� là� những� bản� Kinh�Luật� rời� rạc,� chưa� có� hệ� ��ống,� và�

�ẳn� là� khó� có� thể� được� xếp� vào� như� là� một� Đại� Tạng� hoàn�

chỉnh!�

Những�tập�kinh,� luật�buổi�ban�sơ�này�thường�được� in�thành�

��ững� tập�mỏng� từ� vài� chục� đến� vài� trăm� trang,�dạng� bỏ� túi,�

văn�ngữ�thường�chuộng�nét�bình�dị�chất�phác,�văn�khí�thường�

ít�được�chau�chuốt,�cốt�dịch�để�lấy�ý�chớ�không�lấy�lời,�từ��Kữ�

bình�Hị�mà�sâu�sắc,�câu�chữ�thô�sơ�mà�khoáng�đạt,�lời�lẽ����được�

Kọt�giũa�nên�từ�nơi�ấy�ta�có�thể���ấy�được�một�tâm�hồn�bình�dị,�

chất�phác,�đơn�sơ�nhưng�tràn�đầy�năng�lượng�của�các�bậc�tiên�

phong�ấy.�Những�ấn�phẩm�ban�đầu�này,�vì�thường�là�những�tập�

sách�bỏ� túi,�nên�những�nội�dung�diễn�đạt�vẫn�còn�đơn� sơ,�và�

rất� dễ� bị� �ản� mát.�Thêm� nữa,� những� dịch�phẩm� và�ấn�bản� ấy�

trình�bày�nội�dung�vẫn�còn�nhiều�bất�cập,�nhiều�nơi�có�lẽ�chưa�

diễn�giải�được�hết�ý�tưởng�của�soạn�giả,�và�nhất�là�chưa�có�một�

�ệ���ống,�do�vì�khi�ấy�Phật�giáo�Nam�tông�mới�được�truyền�bá�

�ại�Việt�Nam,�nên�có�lẽ�nhu�cầu�thiết�yếu�khi�ấy�là�làm�rõ�một�

�ố�đề�tài�căn�bản�của�Nam�Phương�Phật�giáo�chớ�chưa�cần�thiết�

chú� trọng� quá� nhiều� những� ấn� phẩm,� dịch� phẩm� đi� sâu� vào�

Kinh�tạng�kinh�điển�của�hệ�phái�này.�

2.�2.�Ngài�Minh�Châu�và�các�đồ����ự�
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�������.�Trườ����ộ�Kinh�

�ố�Hòa�thượng�Thích�Minh�Châu�là�người�đầu�tiên�tại�Việt�

Nam�phiên�dịch�một�cách�có�hệ���ống�Kinh�tạng�thuộc�văn�hệ�

Pāḷi.�Nơi�đây�xin�được� viết� vài� dòng� về� tiểu� sử� của� ngài.�Hòa�

thượng,� thế� danh� Đinh� Văn� Nam,� sinh� năm� 1918� tại� Quảng�

Nam.�Năm�1936,�ngài�tham�gia�phong�trào�chấn�hưng�Phật�giáo�

do�bác�sĩ�Lê�Đình�Thám� tổ�chức.�Năm� 1946,�ngài�xuất�gia�tại�

chùa� Tường� Vân,� Huế.� Năm� 1952,� ngài� du� học� tại� Tích�lan.�

Năm�1964,�ngài�về�Việt�Nam�chuyên�lo�về�giáo�dục�Phật�giáo�

và�bắt�đầu�dịch�thuật�Kinh�tạng�Pāḷi.�Và�chúng�tôi�xin�được�bắt�

đầu� với� sự� nghiệp� phiên� dịch� Kinh� tạng� Pāḷi� của� ngài� Minh�

Châu� nơi� đây.�Năm� 1965,�ngài� đã� cho� ra� mắt� dịch�phẩm� đầu�

tiên�của�mình,�là�quyển�Trường�Bộ�Kinh��ập�1,�gồm�3�bài�kinh:�

kinh� Phạm� Võng,� kinh� Sa�môn� quả� và� kinh� A�ma�trú,� dạng�

sách�Pāḷi�Việt�đối�chiếu,�Tu�thư�Đại�học�Vạn�Hạnh�xuất�bản.�

Xin� giới� thiệu� nguyên� văn� Lời� giới� thiệ�� do� thầy� Thích� Trí�

Quang�viết,�như�sau:��

Trước� ngày� trăng� tròn� 2508,� Viện� Tăng� Thống� có� quyết� định�

khuyến�khích�sự�phiên�dịch�TAM�TẠNG�thuộc�văn�hệ�Pāḷi�và�Hoa�

văn.�Riêng�văn�hệ�Pāḷ���Thượng� tọa�Minh�Châu�phát�nguyện�phiên�

Hịch,�và�sẽ�được�xuất�bản�tuần�tự�từng�tậT��ột.�

TAM�TẠNG�thuộc�văn�hệ�Pāḷi�là�tài�liệu�tương�đối�chánh�xác�củ��

tư� tưởng� hệ� 4�ật� giáo�Nguyên�Thỉ�� ��ện� vẫn� là� kinh� sách� căn� bản�

Gủ���ết�thảy�Phật�giáo�ở�các�quốc�gia�Tíc��lan,�Thái�Lan,�Ai�Lao,�

Miến�Điện,�Cao�Miên�và�quốG��ẫ��4�ật�giáo�là�Ấn�độ��

Với�TAM�TẠNG�quan�trọng�như�vậy,�ban�đầu�Viện�Tăng�Thống�

nghĩ� tổ� G�ứG��ột� hội�đồng� phiên� dịch� và�kiểm�duyệt� cho� viên�mãn.�
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Nhưng�sau�thấy�như�vậy�sẽ�khó�thựG���ện�được�trong�tình�t�ạng�Phật�

giáo�hiện�tạ����ột�tình�trạng�“cây�muốn�lặng�mà�gió�không�ngừng”.�

Viện�lại�thấy�công�tác�phiên�dịch�Tam�tạng�Pāḷi�không�thể�trì�hoãn,�

nên�thà�là�tạm�làm�bở���ột�ngườ�����ống�chi�ngườ��ấy�là�Thượng�Tọ��

Minh�Châu,�bác�sĩ�văn�học�Pāḷi�xuất�xứ�NĀḶANDĀ,�nơi�xưa�kia�

đã�đào�tạo�ra�ngài�HUYỀN�TRANG.�Về��ự�nhuận�sắc,�Viện�Tăng�

8�ống� có�ý�kiến�hãy�để�y�nguyên�dụng�ngữ�và�văn�khí� của�Thượng�

8ọa�Minh�Châu,�vì�lẽ�ai�đã�từng�đọG�Hịch�văn�của�ngài�La�Thập�và�

ngài�Huyền�Trang�thì�thấy�rõ�là�có�những�văn�khí�và�từ�ngữ�mà�nhìn�

vào�là�tức�khắc�biết�của�ngài�nào,�chứa�đựng�ý�nghĩa�gì.�

Viện�Tăng�Thống� thiết� tha�cầu�nguyện�Phật�giáo�Việt�Nam�song�

song�phát�triển�ba�mặt:�học�lý,�tổ�G�ức�và�hộ�pháp.�Phải�có�3�phần�ấy,�

4�ật�giáo�Việt�Nam�mới�có�nội�dung�và�hình�thứG��ới�có�bề�sâu�và�

bề� �ộng,�mới� còn� và� còn�một� cách� có� ý� nghĩa.� Công� tác�phiên� dịG��

nằm�trong�công�tác�hoằng�pháp,�trở�nên�tối�trọng�đại�chính�là�vì�thế��

4�ật�lịch�2508�Saigon�1.�2.�1965�

Thượng�Tọa�THÍCH�TRÍ�QUANG�

8ổng�thư�ký�Viện�Tăng�thống�Giáo�hội�PGVNTN.��

Nơi�Lời�tựa�(25�tháng�08�năm�1965),�cũng�trong�tập�Trường�Bộ�

Kinh� �ập� 1� ấy,� chúng� tôi� xin� trích� một� vài� lời� của� ngài� Minh�

Châu�để�quý�vị�được�tường�tậ���

8ập�Dīgha�Nikāya�(Trường�Bộ�Kinh)�này�gồm�có�34�kinh.�Vì�mỗ��

Kinh�khá� dài,�đề� Gập� trọn�đủ��ột� vấn�đề,� không� lệ� thuộc� với�Kinh�

khác,�nên�tập�này�được�gọi�là�Dīgha�Nikāya.�

�����������������������������������������������������������
5�Lời� giới� thiệu,�Trường�Bộ�Kinh��ập�1,�Tu�Thư� Đại�Học�Vạn�Hạnh�xuất�

bản,�Phật�lịch�2517�˗�1973�(tái�bản�lần�thứ���ất).�
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Nay�chỉ� Hịch�ba�Kinh�đầu:�Brahmajālasutta�(Phạm�Võng�Kinh),�

Sāmaññaphalasutta�(Sa�Môn�Quả�Kinh)�và�Ambaṭṭhasutta�(A�ma�

trú�Kinh).�Ba�Kinh�này� không�những� là�ba�Kinh�đầu,�mà�cũng� là�

những�Kinh�quan�trọng�bậc�nhất...�Ba�Kinh�này�đủ�giới�thiệu�giá�trị�

và�tầm�quan�trọng�của�tập�Dīgha�Nikāya.�Các�Kinh�còn�lạ���ẽ�đượG�

Hịch�tiếp�tục�cho�đến�trọn�bộ�����

...�Để�khuyến�khích� học� giả,� sinh� viên� và�Phật� tử�nghiên� cứu� kinh�

điển�chữ�Pāḷi,�chúng�tôi�cho�in�bản�Pāḷi,�song�song�với�bản�chữ�Việt...�

Trung� thành� với� tôn� chỉ� thống� nhất� của� Giáo�Hộ�� 4�ật� giáo�Việt�

2��� 8�ống�Nhất,�Viện�Đạ��,ọc�Vạn�Hạnh�dạy� cả� ���� �ệ� thống�

Nam� tông� và�Bắc�Tông� với� hy� vọng� đi� đến�một� sự�dung� hoà� thống�

nhất�thật�sự�giữa�hai�tông�phái�căn�bản�của�đạo�Phật.�Và�bước�đầ��

đi�đến�sự�thông�cảm�là�sự���ểu�biết�kinh�điển�lẫn�nhau������

Khi�in�Trường�Bộ�Kinh��ập�2�gồm�10�kinh�tiếp�theo�của�Trường�

�ộ� �ừ� kinh� Chủng� Đức� (Soṇadaṇḍa)� tới� kinh� Tam� Minh�

(Tevijja)�vào�năm�1967�(01�tháng�03),�trong�phần�Lời�tựa,�ngài�

Minh�Châu�có�đưa�ra�nhận�định�như�sau:�

Phương� pháp� đứG� 4�ật� thường� dùng� là� đối� thoạ��� �ột� cuộc� nói�

chuyện� rất� cở�� �ở� với� đối� phương,� ban� đầu�Ngài�đứng� về�phía�đố��

phương,�chấp�nhận�danh�từ,�định�nghĩa,�quan�niệ��Gủa�đối�phương�

để�tìm�hiểu�vấn�đề��nhưng�dần�dần�Ngài�hướng�đối�phương�về�quan�

điể��Gủa�Ngài�và�cuối�cùng�Ngài�thâu�nhận�thêm�một�số�đệ�tử�nữ��

cho�Ngài...��

...� Dân�Ấn�độ� �ất� sùng� thượng� và� tin� tưởng� vào� tế� đàn...� Trong�

�����������������������������������������������������������
6�Lời��ựa,�Trường�Bộ�Kinh��ập�1,�Tu�Thư�Đại�Học�Vạn�Hạnh�xuất�bản,�Phật�

lịch�2517�˗�1973�(tái�bản�lần�thứ���ất).�
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Kinh�Kūṭadanta,�ban�đầu�đứG�4�ật�không�bác�hẳn�tế�đàn�nhưng�tế�

đàn�phả��tổ�G�ức�trong�sự�thanh�tịnh�cần�thiết,�không�có�giết�hại�sinh�

vật�cây�cối,�không�có�bức�bách�nhân�công.�Đã� là�tế�đàn�tức�là�hình�

tướng�lễ�nghi�cần�phải�loại�bỏ,�theo�đạo�Phật,�nên�từ�từ�đứG�4�ật�giớ��

thiệu�các� lối�tế�đàn�khác� tế�nhị�hơn,�kết�quả�hơn�như�thường�xuyên�

cúng�dường�các�tu�sĩ,�trì�giới,�tu�hành�giới�định�huệ�để�giải�thoát�sanh�

tử���ục�đích�tối�cao�của�đạo�Phật...��

...� Trong� khi� đàm� thoại,� đứG� 4�ật� thường� gián� tiếp� cho� chúng� ta�

thấy�một�vài�quan�điể��Gủa�Ngài�về�chính�trị�xã�hội.�Như�trong�kinh�

Kūṭadanta,�nói�về�vấn�đề�trị�nước�an�dân�trong�khi�nước�nhà�còn�ly�

loạn�vì� trộm�cướp,� không�nên�đánh� thêm� thuế,� không�nên� dẹp� loạn�

bằng�hình�phạt,�giam�cầm,�tử�hình.�Thái�độ�Hẹp�loạn�sáng�suốt�nhất�

là�cấp�thựG�T�ẩm�lúa�mạ�cho�nông�dân,�vốn�đầu�tư�cho�các�thương�

gia,� lương�bổng�cho� công� tư� chức.�Nói�về� �ự�đối�xử�với� lao�công�tạT�

Hịch�trong�lễ�tế�đàn,�đứG�4�ật�gián�tiếT���ốn�rằng�các�lao�công�tạT�

Hịch�được� làm� việc� trong�niềm� tự�nguyện,� không� bị�bắt� buộc,�đánh�

đập,� đàn� áp,� chỉ� làm� những� việG� ��ốn� làm� và� thích� làm.�Ở� đây�

chúng�ta�thấy�rõ�lý�tưởng�tuyệt�đố��Gủa�đạo�Phật�không�dùng�một�áp�

lực�nào�để�bắt�buộG��ọi�ngườ��T�ải�tránh�ác�và�làm�việG�.�Đạo�Phật�

đặt� trọng� tâm� ở� làm� việc� tự� nguyện� và� sự� tuỳ� thuận� của� từng� cá�

nhân������

Trong� Lời�giới�thiệu� của� tập�2�này,�chúng� ta�cũng�biết�được�

�����������������������������������������������������������
��4�ần�này,�có�lẽ�nguyên�bản�đã�bị�sai�do�lỗi�đánh�máy,�chúng�tôi�xin�ghi�ở�

đây�một�giả�định�của�chúng�tôi�về�5�chữ�“tránh�ác�và�làm�việc”�này;�đó� là�

“tránh�làm�các�việc�ác”�hoặc�“tránh�việc�và�làm�ác”.�

8�Lời�tựa,�Trường�Bộ�Kinh��ập�2,�Ban�tu�thư�Viện�Đại�học�Vạn�Hạnh�xuất�

bản�năm�1967.�



��������,Ề�������,Ả�

�

một�thông�tin�khá�thú�vị�như�sau�về�việc�dịch�Kinh�và�in�Kinh�

của� ngài�Minh�Châu�(mà�trong�bộ�Toàn� tập�Thích�Minh�Châu�

�ập�1�không�thấy�được�đề�cập�đến):��

...�Vấn�đề�ấn�loát�vừa�khó�khăn�vừa�đắt�tiền�vì�phải�in�cả�G�ữ�Pāḷ��

đố��G��ế����ho�nên�tập�II�này�dịch�xong�vào�cuối�năm�1966,�đưa�in�

đến�hơn�tám�tháng�mới�xong�và�nay�mớ������ắt�quý�vị�độc�giả.�Giá�

tiền�vốn�mỗi�quyển�gần�90��nên�phải�bán�giá�150��quá�đắt�so�với�tậT�

I,�một� sự�kiện�rất�đáng� tiếc�nhưng� không� thể� tránh�được,�vì�vật� giá�

��ện�hữu�và�sự�khó�khăn�trong�khi�ấn�loát�chữ�Pāḷi.�Chúng�tôi�chỉ�có�

thể�tiếp�tục�chương�trình�này�nếu�đượG��ự�hưởng�ứng�sốt�sắng�của�các�

giới�trí�thức�sinh�viên�nói�chung�và�giớ��4�ật�tử�nói�riêng���

Với�tập�3�Trường�Bộ�Kinh� (từ�kinh�Đại�Bổn�tới�kinh�Tệ�Túc)�

xuất�bản�năm�1972�(26�tháng�04),�ngài�Minh�Châu�khi�ấy,�sau�

20�năm,�kể��ừ�khi�ngài�xuất�dương�du�học,�và�hơn�7�năm�phiên�

Hịch�Kinh�tạng�Pāḷi,�ngài�đã�cho�chúng�ta�những�lời�quý�giá�sau�

đây:�

Cho�dịch�và�cho�in�các�bản�kinh�Pāḷi,�tôi�không�mong�muốn�gì�hơn�

là� để� các� Phật� tử,� các�Học� giả,� các� Sinh� viên� được� đọc� thẳng� vào�

những�kinh�điển�thật�sự�nguyên�thuỷ�hay�gần�nguyên�thuỷ�nhất,�và�tự�

mình� tìm� hiểu� những� lờ�� Hạy� thật� sự� Gủa� đứG� 4�ật,� khỏ�� T�ải� qua�

những� lập� trường� của� các� bộ� phái.� Nhất� là� khỏ�� T�ải� qua� những�

xuyên�tạG�Gủa�những�Học�giả�và�những�Phật�tử���ốn�giải�thích�đạo�

4�ật�theo�dục�vọng�và�tà�kiến�của�mình.�Muốn�chạy�theo�dục�vọng,�

thì�giải�thích�kinh�điển�một�cách�để���ể���ằng�đạo�Phật�chấp�nhận�và�

tha�thứ�Hục�vọng.�Muốn�giết�người�và�muốn�binh�vực�kẻ�giết�ngườ���

�����������������������������������������������������������
��Lời�giới�thiệu,�Trường�Bộ�Kinh��ập�2,�Ban�tu�thư�Viện�Đại�học�Vạn�Hạnh�

xuất�bản�năm�1967.�
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đạo�Phật�được�giải�thích�như�là�có�thể�tha�thứ�và�chấp�nhận�sự�giết�

người.�Muốn�chạy�theo�tà�giáo�và�tà�kiến,�lại�giải�thích�đạo�Phật�viên�

dung�vô�ngạ���G�ấp�nhận�mọi�tà�kiến,�mọi�tà�thuyết.�Tà�kiến�nào,�tà�

thuyết�nào�cũng� là�Phật�giáo�đượG��ết!�Muốn�tránh�những� tai� nạn�

trên,�cần�nhứt� là�phổ�biến�những�kinh�điển�thật�sự�nguyên�thuỷ�hay�

gần�nguyên� thuỷ�nhất,� để� 4�ật� tử�được�đọc� thẳng� ngay� kinh�Phật,�

khỏi�qua�một�ống�kính�màu�nào.�Đạo�Phật�cần�những�cá�nhân�Phật�

tử�biết�suy�tư,�biết�phân�tích,�biết�tự�tìm�hiể����ồi�xác�nhận�sự���ểu�biết�

Gủa�mình,�ngang�qua� sự�hành� trì,� kinh�nghiệm�cá�nhân.�Đạo�Phật�

không�cần�đến�những�đoàn�người�theo�đạo�Phật,�theo�một�cách�ồ�ạt�

mù�quáng,�theo�một�cách�thụ�động�nhắ���ắt,�hay�tự�mình�bóp�méo�

xuyên�tạc�đạo�Phật�theo�tà�kiến�dục�vọng�của�mình.�Chính�kinh�Đạ��

Bát�Niết�Bàn,� trang�124�126,�tập�III�này�có�ghi�rằng,�dầu�chúng�ta�

có�nghe�vị�8ỷ�kheo�nào�nói�tự�thân�nghe�đứG�4�ật,�tự�thân�nghe�các�vị�

Thượng� Tọ��� 8�ủ� Chúng,� v.v...� nói� như� vậy� là� Pháp,� như� vậy� là�

Luật,� đứG� 4�ật� khuyên� cũng� không� được� tán� thán,� đả� kích,� chấT�

thuận�hay�từ�bỏ�ngay,�mà�phải�so�sánh�với�Kinh,�đố��G��ếu�với�Luật,�

có�phù�hợp�thờ���ới�đượG�G�ấp�nhận,�không�phù�hợp�thờ��T�ải�từ�bỏ��

Đạo�Phật�đòi�hỏ���ự�nhận�xét,�tìm�hiểu,�suy�tư�khi�chúng�ta�được�đọG�

những� lờ��Hạy�nguyên�thuỷ�nhất�hay�gần�nguyên�thuỷ�nhất�của�đứG�

4�ật.�Đó�là�nguyên�nhân�và�động�lực�khiến�tôi�phải�lo�dịch�và�in�bản�

Trường�Bộ�Kinh�này����

Chúng� ta� hãy� cùng� đọc,� để� cảm� thông� và� hiểu� ngài� Minh�

Châu�hơn:�

...�Trong�công�việc�đa�đoan�củ���ột�vị�Viện�Trưởng,�vấn�đề�phiên�

�����������������������������������������������������������
10� Lời� giới� thiệu,� Trường� �ộ� Kinh� �ập� 3,� Nha� tu� thư� Viện� Đại� Học� Vạn�

�ạnh�xuất�bản�2516�˗�1972.�
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Hịch� là�cả��ột�công�trình�vừa�khó�khăn,�vừ��T�ức�tạp,� luôn�luôn�bị�

gián�đoạn�và�chậm�trễ.�Tuy�vậy,�chúng� tôi�vẫn�cố�gắng,� kiên�trì�và�

kham�nhẫn�làm� tròn� chí� nguyện�của�mình...�Tôi� rất� tiếc� không� thể�

thêm�phần�chú� thích� và� phần�phụ� lụG� �ất� cần�thiết� cho�những� loạ��

phiên�dịch�này,�nhưng�đây�chỉ�Gần�thời�gian�và�nhẫn�nại�là�xong...��

...�Vấn�đề�ấn�loát� trong� thời�buổ��G��ến�tranh�và�vật�giá�leo� thang�

thật�là�một�vấn�đề�nan�giả�����6ất�may,�chúng�tôi�được�gặp�Đại�ĐứG�

,ộ�Giác...�Ở�nơi�đây�tôi�xin�tán�thán�công�đức�hoằng�pháp�của�Đạ��

ĐứG�,ộ�Giác�và�đạo� tâm�hộ�pháp�của�bà�chủ�nhà�in�Quỳnh�Hoa.�

Tôi�cũng�xin� tán� thán� sự�đóng�góp�củ���ột�số�4�ật�tử,�Giáo�sư�và�

Sinh�viên...�sự�hưởng�ứng�của�quý�vị�cũng�đã�là�một�sự�khích�lệ�đáng�

quý�đối�vớ��Hịch�g�ả��

Dầu�tôi�có�cố�gắng�phiên�dịch,�nhưng�nếu�không�có�sự�tiếp�tay�củ��

các�Phật�tử��Gủa�các�Học�giả,�thì�sự�Gố�gắng�của�tôi�cũng�trở�thành�vô�

ích.�Xây� dựng�một� tủ� sách�kinh�điển�đòi� hòi� nhiều�nhẫn�nại,�nhiề��

kiên�trì,�nhất�là�đòi�hỏ��4�ật�tử�Việt�Nam�chúng�ta�ý�thức�được�giá�trị�

Gủa�kinh�điển,�và�giá�trị�Gủa�kinh�điển�tiếng�Việt...��

����8�ật�sự,�10�Kinh�của�tập�III�này�có�phần�nặng�về�T�ần�tôn�giáo�

tiền� thân,� hơn�phần� thuần� tuý� giáo� lý� và� lịG�� �ử�� 7ự�đóng� góp�này�

cũng�không�kém�phần�quan�trọng,�vì�giúp�chúng�ta�tìm�hiểu�đượG��ự�

liên� hệ� giữa� hai� thời� đạo� Phật� nguyên� thuỷ� và� đạo� Phật� các� HọG�

phái����

Với�tập�4�(11�bài�Kinh�còn�lại)�Trường�Bộ�Kinh�(được�xuất�bản�

nhân�mùa�Vu�Lan�năm�1972,�trước�đó�đã�được�dịch�xong�vào�

�����������������������������������������������������������
11� Lời� giới� thiệu,� Trường� Bộ� Kinh� �ập� 3,� Nha� tu� thư� Viện� Đại� Học� Vạn�

�ạnh�xuất�bản�2516�˗�1972.�
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ngày�18�tháng�04�năm�1972),�ngài� cũng�có�nhữ�K� lời�huấn�từ�

với�chúng�ta�như�sau:�

Với�tập�IV�này,� tôi�đã�phiên�dịch�xong�bộ�Dīgha�Nikāya� (Trường�

�ộ�Kinh),� từ�G�ữ�Pāḷi�ra�tiếng�Việt...�Năm�1972,�tôi�in�xong�tập�III�

và�tập�IV,�gồm�21�kinh�trong�khoảng�thời�gian�kỷ�lục�7�tháng,�từ�8ết�

Nhâm�Tý� (2�72)�cho�đến�nay�Vu�Lan�rằm�tháng�7� (8�72).�Cứ�xem�

thời� gian� hoàn� thành� từng� tậT��ột,�mới� thấy� chức� vụ�đa�đoan� củ��

�ột�Viện�Trưởng�làm�trở�ngại�cho�sự�phiên�dịch�như�thế�nào.�Chúng�

tôi�chỉ�có�thể�để�dành�những�ngày�nghỉ,�những�buổi�sáng�thật�sớm�và�

những�buổi�tối�(nếu�không�quá�mệt�mỏi�vì�những�công�việc�ban�ngày),�

để� phiên� dịch.� Và� phiên� dịch� trong� khi� chiến� tranh� vẫn� tiếT� H�ễn,�

trong� khi� xã�hội�vẫn�tao� loạn,� trong�khi� sinh� viên� và�đồng� bào� vẫn�

biểu� tình,� trong�khi� trách�nhiệm�Viện�Trưởng� và�Tổng�Vụ�Trưởng�

Giáo�DụG� vẫn�đè�nặng� trên�nếT� �ống� hằng� ngày��.�Chúng� tôi� vẫn�

kiên�trì�phiên�dịch�và�in�cho�xong�tập�IV,�Trường�Bộ�Kinh�là�để�hoàn�

thành�một�chí�nguyện�mà�tôi�ấT�ủ�từ�khi� tôi�mới�đi�du�họG�8�G��lan�

năm�1952.�Về�nước�năm�1964,�nếu� tôi� không�nhận� chức� vụ�Viện�

Trưởng�V�ện�Đạ��,ọc�Vạn�Hạnh�thời�nay�tôi�đã�dịch� ít�nhất�cũng�

trọn�bộ�Kinh�Tạng�Pāḷ�� �ồi.�Tôi�tự�đánh�dấ���ỏi,�làm�Viện�Trưởng�

hay�làm�một�vị�Hịch�kinh,�làm�chức�vụ�nào�có�lợi�cho�Phật�giáo�hơn?�

Và�tôi�phải�tự�thẳng� thắn�để�trả�lờ���Hịch�kinh�có�lợi�hơn!�Và�tôi�c�ỉ�

có�thể�vớt�vát,�bằng� cách� để�những� thời�giờ� thong� thả,�chú� tâm� vào�

vấn�đề�phiên�dịch.�Chúng� tôi�viết�những� dòng� chữ�này� vừa�để� sám�

�ối,�vừa�mong�các�Phật�tử�và�các�Học�giả�thông�cảm�cho.�

�����������������������������������������������������������
12�Cách�đây�vài�năm,�chúng�tôi�có�được�biết�đến�lời�giới�thiệu�này,�ấn�bản�

điện� tử� trên� trang� Thư� Viện�Hoa�Sen;� ấn�bản� ấy� trên� Thư� Viện�Hoa�Sen�

(nhận�từ�cư�sĩ�tiến�sĩ�Bình�Anson�ngày�09�tháng�02�năm�2003)�đã�bị�thiếu�

câu�này.�
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Phiên� dịch� Tam� tạng� Pāḷi� có� một� dụng� ý� khác� quan� trọng� hơn.�

TrướG�năm�1952,�Việt�Nam�chúng� ta� chỉ�biết� có�một� số�Kinh�Đạ��

8�ừa�căn�bản,�như�Kinh�Lăng�Nghiêm,�Kinh�Pháp�Hoa,�Kinh�Bát�

nhã,�Kinh�Kim�Cang,�Kinh�Di�Đà� v.v...�dầ���ằng�chúng�ta�vẫn�có�

Hán�Tạng�hết�sức�phong�phú,�nhưng�ít�người�nghiên�cứu.�Các�Kinh�

A�Hàm,�Kinh�Tứ�8�ậT�2�ị�Chương,�Kinh�Di�Giáo�cũng�có�được�đề�

Gập.�Tuy�có�biết,�nhưng�không�dám�học�vì�theo�tứ�y,�cần�phải�“y�liễ��

nghĩa�kinh,�bất�y�bất�liễu�nghĩa�kinh.”�

Qua�Tích�lan,�chúng�tôi�được�biết�đến�Tam�tạng�Pāḷ����ất�là�phong�

T���� �ất�gần�với� lờ��Hạy�nguyên�t�ỉ� Gủa�đứG�4�ật,� lại�đượG�T�ổ�biến�

�ộng�rãi�khắp�năm�châu.�Qua�Ấn�độ,�được�biết�thêm�Tạng�Sanskrit,�

Hồi�dào�và�phong�phú�hơn�cả�8ạng�Pāḷi,�nhưng�nguyên�bản�gần�như�

�ất�hết�cả,�ngoại�trừ�vài�chục�bộ��ới�tìm�lại�được.�Cũng�may,�Tạng�

Sanskrit�đượG�HịG�����8ạng�Tây�Tạng�và�Hán�Tạng�và�nhờ�vậy�hai�

tạng� dịch�này� là�kho� tài� liệu� khá�đầy�đủ�cho�nguyên� tạng� Sanskrit.�

Nhưng�nếu�Pāḷi�là�Tam�tạng�vừa�là�nguyên�thỉ,�vừa�là�củ���ọc�phái�

Thượng�Tọ���ộ�� 8ạng� Sanskrit� phong� phú�hơn,� là�Tam� tạng� cũng�

vừa�là�nguyên�thỉ,�vừa�t��ộc�nhiề���ọc�phái�như�Nhứt�Thế�,ữ���ộ��

Đại�Chúng�Bộ,�Đàm�Vô�ĐứG��ộ,�Di�Sa�TắG��ộ�v.v...�và�cũng�vừa�là�

8ạng�của�Đạ��8�ừa.�Giá�trị�Gủa�hai�tạng�dịch�là�như�vậy,�và�Tạng�

Trung�Hoa�cũng�có�dịG���ột�số�kinh�tạng�Pāḷi�có�thể�do�Ngài�Pháp�

,�ển,�thế�kỷ�thứ�VI�đem�từ�Tich�Lan�về��2ếu�chúng�ta�muốn�tìm�đến�

8ạng�nào�hay�Kinh�nào�có�thể�là�đạ��H�ện�cho�nguyên�thỉ,�chúng�ta�

G�ỉ�Gần�so� sánh�Kinh�Tạng�Luật�Tạng�Pāḷi�và�Kinh�Tạng�A�Hàm�

và�Luật�Tạng�các�Học�phái.�Những�điểm�nào�giống�nhau,�thời�chúng�

ta�có�thể�G�ấp�nhận�là�Tạng�Nguyên�Thỉ��2�ững�điể��Hị�biệt�có�thể�

là�do�dị�biệt�lập�trường�của�các�Học�phái.�Cho�dịch�Trường�Bộ�Kinh�

này,�chúng�tôi�không�mong�gì�hơn�là�giới�thiệ��8ạng�Pāḷi�cho�Phật�tử�
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và�Học�giả�Việt�Nam�và�cũng�mở�đầ���ột�môn�họG��ới,�tức�là�môn�

8ỷ�Giáo�HọG�giữa�Kinh�Tạng,� Luật�Tạng�Pāḷi�và�Tạng� chữ�Hán�

tương�đương.�Môn�Tỷ�Giáo�học�này�sẽ�giúp�chúng�ta�tìm�hiểu�đượG�

thế�nào�là�Tạng�nguyên�thỉ�Gủ��4�ật�giáo.�

Có� ngườ�� �ẽ� cho,� dịG�� 8ạng� Pāḷi� là� tuyên� truyền� cho�Tiể�� 8�ừ���

T�ản�lại� tư� tưởng�Đạ��8�ừa.�Chúng�ta�nên�chấ��Hứt�ngay�thái�độ�

ngây� thơ� và� buồn� cười� này.� Đạo� Phật� không� có� Đạ�� 8�ừ��� 8�ể��

8�ừa,�không�có�Nam�tông,�Bắc�Tông.�Đạo�Phật�gồm�có�một�số�giáo�

lý�căn�bản�mà�học�phái�nào�cũng�phải� tôn� trọng,�một�số�pháp�môn�

thiết�yếu�mà�đệ�tử�4�ật�tử�nào�cũng�phải�y�cứ�để�tu�hành,�nếu�không�

��ốn�lạc� vào� tà� giáo,�ngoại�đạo.�Cho�dịG��8ạng�Pāḷi� là� chúng� tôi�

��ốn� giới� thiệu� và� tìm�hiể�� �ố�giáo� lý� căn� bản� ấy� và� số�pháp�môn�

thiết�yế��ấy.�Những�danh�từ�Đạ��8�ừ���8�ể��8�ừa,�Nam�tông,�BắG�

Tông�là�những�danh�từ�đặt�ra�sau�này�để�phân�biệt�các�học�phái�và�

�ột�học�phái�chỉ�được�gọi�là�học�phái�Phật�giáo�khi�nào�học�phái�ấy�

tôn�trọng�và�trung�thực�vớ���ố�giáo�lý,�số�pháp�môn�căn�bản�ấy.�

Ngày�nay,�một�nhà�nghiên�cứ��4�ật�giáo,�phải�biết�đến�Phật�giáo�

Nguyên�Thỉ��T�ải�biết�đến�Phật�giáo�các�Học�Phái�và�phải�biết�đến�

4�ật�giáo�Đạ��8�ừ���ới�có�thể�có�một�cái�nhìn�đại�thể�về�lịG���ử�tư�

tưởng�Phật�giáo.�Sau�khi�nắm�được�cái�nhìn�đại�thể,�vị�ấy�có�thể�G�ọn�

lấy�một�ngành�nào,�hay�một�pháp�môn�nào�làm�ngành�chuyên�môn�

Gủa�mình.�Cho�dịch�Kinh�Tạng�Pāḷi,�chúng�tôi�muốn�giúp�phần�tài�

liệu�nghiên�cứu�cho�các�nhà�học�giả�ấy�để�có� thể�biết�đến�Phật�giáo�

Nguyên�Thỉ�và�biết�đến�Học�phái�Thượng�Tọ���ộ���ột�học�phái�có�

tiếng�là�bảo�thủ�nhất,�trung�thành�với�tư�tưởng�và�lố���ống�Phật�giáo�

Nguyên�Thỉ�nhất,�và�là�học�phái�duy�nhất�gìn�giữ�được�gần�như�trọn�

vẹn�cả�ba�tạng�giáo�điển.�
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Hơn�thế�nữa,�ngày�nay�chúng�ta�nhận�thấy�một�chiều�hướng�mới�đã�

bắt�đầ���ống�dậy�trong�những�nhà�tìm�hiểu�tư�tưởng�Phật�giáo,�một�

G��ều�hướng�đi�ngược�lên�Phật�giáo�Nguyên�Thỉ,�tì����ểu�những�căn�

bản�giáo�lý�mà�phần�lớn�các�Học�phái�chấp�nhận,�giới�thiệ���ột�lố��

�ống�đích�thực,�đứG�4�ật�muốn�giảng�dạy�cho�các�đệ�tử�để��ống�ngay�

với�đờ���ống�hiện�tại,�khỏ��T�ải�qua�những�phân�ly�các�học�phái,�hay�

những�mê�tín,�dị�đoan,�cuồng�tín�v.v...�đã�dần�dần�xâm�nhập�vào�đạo�

4�ật,� làm� mất� bản� chất� thuần� túy� của� đạo� Phật� nghìn� xưa.�Hơn�

nữa,�ngày�nay�người�ta�dần�dần�ý�thứG��ằng�chỉ�có�Đạo�Phật�Nguyên�

8�ỉ� �ới� đáp� ứng� được�những� đòi� hỏ��Gủ���ột� thế�giới� khoa� học� kỹ�

thuật�hiện�tại.�Một�tôn�giáo�muốn�được�giới�trí�thức�trẻ���ện�tạ��G�ấT�

nhận,�vừ��T�ải�không�mâu�thuẫn�với�những�phát�minh�khoa�họG��ớ��

�ẻ�nhất,�vừ��T�ải�giải�quyết�được�những�vấn�đề�thuộG�T�ạm�vi�con�

ngườ��Gủa�con�ngườ��ở�thế�kỷ�thứ�hai�mươi,�hai�mươi�mốt�này.�Chỉ�có�

Đạo�Phật�Nguyên�Thỉ��ới�may�ra�đáp�ứng�được�những�đòi�hỏi�trên,�

và�cho� dịch�tập�Trường�Bộ�Kinh�này,�chúng� tôi�nuôi�dưỡng�một�hy�

vọng�rất�khiêm�tốn,�là�giới�thiệu�được�tới�tay�các�Học�giả�và�các�Phật�

tử���ột�phần�nào�những�lờ��Hạy�thật�sự�nguyên�thỉ�hay�gần�nguyên�thỉ�

nhất�củ��đạo�Phật����

Trước�đó,�ngày�06�tháng� 06�năm�1972,�trong�số�3�năm� 1972�

�ạp�chí�Tư�Tưởng,�ngài�Minh�Châu�cũng�đã�khẩn�thiết�kêu�gọi�

các� vị��ọc� giả� và� đồng� bào�Phật� tử� đóng� góp� tài� lực,� vật� lực,�

đặng� cho� việc� xuất� bản� hoàn� tất� bản� dịch� bộ� Dīgha� Nikāya�

(Trường� Bộ� Kinh),� mà� còn� giúp� chúng� tôi� bắt� đầ�� Hịch� bộ�

Majjhimanikāya� (Trung�Bộ�Kinh)� gồm�152� kinh� tất� cả,�nhân�mùa�

�����������������������������������������������������������
13� Lời� giới� thiệu,�Trường� Bộ�Kinh� �ập� 4,� Tu� thư� Đại�học� Vạn�Hạnh� năm�

1972.�
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Trong� số� 4� phát� hành� năm� 1972� của� Tư� Tưởng,� phần� Sinh�

Hoạt� Văn�Hóa,� ta�biết� thêm�được� rằng,� cuốn�Trường� Bộ�Kinh�

�ập� 3� Pāḷi�Việt� đối� chiếu� do� ngài� Minh� Châu,� và� cuốn� /�ến�

8��G�4�ật�giáo�Việt�Nam,�do�kiến�trúc�sư�Nguyễn�Bá�Lăng�biên�

soạn� được� chủ� �ọa� là�ông�Chánh�Trí�Mai�Thọ� Truyền,� Quốc�

Vụ�Khanh�đặc�trách�Văn�Hóa,�cùng�với�một�số�quí�vị�Thượng�

�ọa,�Đại�Đức,�học�giả,�giáo�sư�và�sinh�viên�tổ�chức�ra�mắt�sách�

�ại�Câu�lạc�bộ�Vạn�Hạnh�vào�lúc�9�giờ�sáng�ngày�8�6�1972,�và�

được�bác�sĩ�Trần�Ngọc�Ninh�giới�thiệu.�Trong�bài�giới�thiệu�của�

ông�Trần�Ngọc�Ninh�có�đoạ���

ĐứG� 4�ật� không� tự� tay� viết� một� câu� nào� để� lại� cho� hậu� thế� Gả��

Trong� 45�năm�hành�Đạo� và� giảng�Đạo,�Ngài� đã,� tùy� theo� những�

duyên� khởi,� nói� cho� các� vị� 8ỳ� kheo� và�Cư� sĩ� đi� theo�Ngài� hiểu� về�

“Giáo�pháp�thâm�diệu,�vinh�quang,� chưa�từng� bao� giờ�được�nói� tớ��

trong�loài�người”�mà�Ngài�đã�“chứng�ngộ,�lập�định,�khai�phá,�phân�

tích�và�làm�cho�minh�bạG����

Ngài� không� nói� bằng� tiếng� Sanskrit,� thánh� ngữ� Gủa� người� Bà� la�

môn.�Ngài�dùng�một�thổ�ngữ�Ma�kiệt�đà�để�cho�mọi�người�trong�xứ�

đề����ểu.�Và�Ngài�dạy�rằng:�

�,ỡi�các�môn�đồ���ỗi�người�các�con�phả���ọc�lờ��Gủa�Như�lai�bằng�

chính�ngôn�ngữ�Gủa�mình.”�(Cullavagga�v,�3,�1)�

Trong�kinh�Đại�bát�Niết�bàn,�có�một�đoạn�theo�đó�chúng�ta�có�thể�

��ể���ằng,�ngay�trong�Giáo�hội�nguyên�thủy,�tất�phải�có�những�vị�môn�

đồ�Gủa�đứG�4�ật�đã�ghi�chép�lạ���ằng�ngày�những�lời�giảng�dạy�củ��

�����������������������������������������������������������
14�Tạp�chí�Tư�Tưởng,�số�3�năm�1972.�
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Ngài,� và� chính� đứG� 4�ật� cũng� đã� công� nhận� �ột� bản� văn� vớ�� ����

T�ần�Kinh�và�Luật,�để�làm�căn�bản�cho�các�Tỷ�kheo�họG��ỏi.�Ngài�

khuyên�nhủ�các�Tỷ�kheo�phải�luôn�luôn�dựa�vào�Kinh�và�Luật�để�đố��

G��ếu�với�các�lời�giảng�của�những�đờ�������

Các�môn�đồ�Gủa�đứG�4�ật�đã�hội�lạ��ở�Rājagaha�ngay�sau�khi�đứG�

4�ật�nhậT�2�ết�bàn�để�kiểm�điểm,�bổ�túc�và�sắp�xếp�lại�tất�cả�những�

tài�liệu�nguyên�thủy�về�đứG�4�ật�và�Giáo�Pháp�mà�Ngài�đã�đích�thân�

truyền�dạy...��

...� Khi� Giáo� hộ�� 4�ật� giáo� Việt� Nam� Thống� nhất� đề� xướng� việG�

phiên�dịch�Tam�tạng�Pāḷi�sang�tiếng�Việt�Nam,�thì�các�Phật�tử�Việt�

Nam�và�các�học�giả�không�phân�biệt�tôn�giáo�trong�nước�tất�phải�đón�

�ừng� và� hưởng� ứng.� Đây� là� cái� điều� kiện� chủ� yếu� để� tiến� đến� sự�

thống�nhất� thựG��ự� Gủa�Nam� tông� và�Bắc�tông�dưới�bóng� của�ĐứG�

8ừ�bi.�Hơn�nữa,�những�kinh�điển�này,�đem�lại�những�lờ��Hạy�của�đứG�

4�ật�lịG���ử,�lại�có�những�âm�hưởng�vô�cùng�sâu�xa�về�thân�phận�củ��

con�người�Việt�Nam�trong�lúc�này,�và�chắG�G�ắn�là�sẽ�góp�một�phần�

không�nhỏ�vào�việc�phá�những�chấp�kiến�đương�thời�đưa�đến�kỳ�thị��

G�����ẽ,�và�bạo�động,�để�đem�lạ���ột�sự�an�lạG��ới�cho�đại�chúng.�

Nhưng�trong�thực�tế,�thì�đã�gần�như�không�có�một�sự�hưởng�ứng�và�

nâng�đỡ�nào�cả�đối�vớ���ột�công�việc�quan�trọng�và�lớn�lao�như�việG�

Hịch� kinh� từ� Pāḷi� ngữ� sang�Việt� ngữ� này.�Huyền� Trang� và�Nghĩa�

8ịnh�xưa�đã�làm�được�công�việc�phiên�dịch�kinh�sách�sang�Hán�tự�vì�

đã�có�sự�trợ�giúp�rất� lớn�của�triều�đình�Đại�Đường,�đặt�dưới�quyền�

G�ỉ�huy�của�hai�vị�Đại�sư�này�cả��ột�độ���ọc�giả�người�Hán�và�ngoạ��

nhân,�làm�ngày�đêm�trong�những�tàng�kinh�các.�Nhưng�ở�Việt�Nam�

thì�việG�Hịch�kinh�Pāḷ��G�ỉ�có�một�người,�làm�việc�đơn�độc�trong�bóng�

tố�� Gủ���ột� căn�phòng� thuộc�Đạ�� �ọc�Vạn�Hạnh,� với�những� trách�
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nhiệm�đa� đoan�củ���ột�Viện�trưởng� ở�giữa� thế�kỷ� thứ�����8�ế�mà�

nhờ��ự�kiên�trì�của�ngườ��ấy,�toàn�bộ�Dīgha�Nikāya�(Trường�Bộ�kinh)�

đã�đượG�Hịch�ra,�và�từ�đây,�chúng�ta�đã�có�một�khởi�điểm�vững�chắG�

và� lớn� lao�để�xây�dựng�một�nền�Phật�học�tinh�thành,�và�có� lẽ�cũng�

như�ở�Trung�hoa�đờ��8ống�Minh,�cả��ột�nền�triết�lý�đặG��ắG�Gủa�dân�

tộc�Việt...��

������ữa�khói�lử��Gủ��G��ến�tranh,�với�tiếng�bom�nổ�rung�chuyển�cả�

trái�đất�và�lòng�ngườ��ở�ngay�sát�cạnh,�mà�Thượng�tọa�Viện�trưởng,�

trong�trạng�thái�thức�tỉnh,�tâm�vẫn�rung�động�với�những�sự�đau�khổ�

Gủa�đất�nước�nhưng�thần�trí�vẫn�lặng� lẽ�viết�cho�đến�chữ�G�ối�cùng�

Gủa�bộ�Trường�Kinh,�mà�không�có�một�chữ�nào�là�không�trung�thựG�

với�lời�giảng�của�đứG�4�ật.�Điều�kỳ�H�ệu�này�là�chứng� tích�củ���ột�

lòng�tin�vô�bờ�bến�và�cái�năng�lực�đảo�hải�di�sơn�củ���ột�người�Việt�

Nam�con�Phật�chân�thành...��

����2ếu� có�một� chủ�hướng� biểu� lộ� ra�được�qua�sự�biệt� tạT�Gủa�các�

kinh,�ta�có�thể�nói�rằng:�

8ập�I,�đặt�đạo�Phật�đố��H�ện�với�các�tôn�giáo�và�triết�lý�đương�thời;�

8ập�II,�cho�biết�thái�độ�Gủa�đứG�4�ật�trước�các�vấn�đề�xã�hội;�

8ập�III,�trình�bày�các�triết�lý�chủ�yế��Gủa�đạo�Phật�như�được�giảng�

Hạy�bởi�đứG�8�ế�Tôn.�

2�ững� kinh� Đại� Duyên� và� Đạ�� 2�ệm� xứ� đứng� ở� lập� trường� tư�

tưởng�gần�như�thuần�túy.�Những�kinh�Đạ���ổn,�Đại�thiện�kiến,�Đạ��

điển�tôn,�Đạ���ội,�hướng�về��ột�quần�chúng�khát�khao�sự�giải� thoát�

khỏi�nhu�cầu�và�đau�khổ.�Kinh�Đại�Bát�Niết�bàn,�kể�lại�những�ngày�

G�ối�cùng�của�đứG�4�ật,�không�những�là�một�tài�liệu�lịG���ử�quí�báu,�

lại�còn�là�một�bản�giáo�lý�yếu�lược�do�chính�đứG�8�ế�Tôn�truyền�lạ��
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cho�môn�đồ�trước�khi�thị�tịch,�tất�cả�đều�là�những�kinh�căn�bản�cho�

những�ai�muốn�hiểu�về�đạo�Phật�ở�thời�nguyên�thủy����

Trong�số�6�&�7�năm�1972�của�tờ�Tư�Tưởng,�ta�lại�được�nghe�

tường� thuật� về�Lễ�hoàn� thành� công� tác� phiên�dịch�Trường�Bộ�

Kinh;�cho�đến�hôm�nay,�tôi�vẫn�luôn�cảm�thấy�hồ��ởi,�mỗi�khi�

đọc�lại�và�tưởng�tượng�tôi�cũng�đang�được�hòa�vào�trong�đoàn�

người�của�buổi�lạc�thành�hôm�ấy:�

Ngày� 13���1972,� Nha� Tu� Thư�Viện�Đạ�� ,ọc�Vạn�Hạnh� đã� tổ�

G�ức�lễ�Hoàn�Thành�Công�Tác�Phiên�Dịch�Trường�Bộ�Kinh.�Buổi�lễ�

được� đặt� dưới�quyền� chủ� tọ�� Gủa�Thượng� Tọa�Viện�Trưởng�Viện�

Hóa�Đạo�cùng�sự�tham�dự�Gủa�Chư�Tôn�Hòa�Thượng,�Thượng�Tọ��

trong�Hội�Đồng�VHĐ,�Quan�khách,�Giáo�sư�và� sinh�viên�ĐHVH,�

Tăng�sinh�các�Phật�Học�Viện����

Thầy�Quảng�Độ�ngày�hôm�ấy�đã� là�người�đọc�diễn�văn� khai�

mạc� cho� buổi� lễ� trọng� đại� này,� xin� trích� lại� bài� diễn� văn� của�

��ầy�như�sau:�

Thưa�quý�liệt�vị��

Một�trong�những�công� tác�quan� t�ọng�và�cấp� thiết�nhất�của�Giáo�

�ộ��4�ật�giáo�Việt�Nam�hiện�nay�là�việc�phiên�dịch�Đạ��8ạng�Kinh.�

Nó�quan�trọng�và�cấp�thiết�vì�hai�lẽ:�

��8�ứ�nhất,�Phật�giáo�truyền�nào�Việt�Nam�đã�trải�qua�mười�tám�

thế�kỷ�lịG���ử,�mà�cho�đến�nay�Việt�Nam�vẫn�chưa�có�đượG��ột�Tạng�

Kinh�bằng� tiếng�Việt,�trong�khi�đó,�hầ���ết�các�nướG�4�ật�giáo�trên�

thế�giới�đều�đã�có�những�Tạng�Kinh�riêng�bằng�tiếng�bản�xứ��

�����������������������������������������������������������
15�Tạp�chí�Tư�Tưởng,�số�4�năm�1972.�

16�Tạp�chí�Tư�Tưởng,�số�6�&�7�năm�1972.�
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��8�ứ�hai,�Kinh�tạng�Nam�phương�được�biên�tập�bằng�văn�Pāḷi�và�

Kinh�tạng�Bắc�phương�bằng�Sanskrit�và�hậu�thân�của�nó�là�Hán�tự��

Trong�ba�thứ�Gổ�ngữ�này,�về�Pāḷi�và�Sanskrit�thì,�có�thể�nói,�tuyệt�đạ��

đa�số�người�Việt�Nam�không�biết�đến;�còn�riêng�về�G�ữ�Hán�thì�cái�

quang�cảnh�cũng�không�được�sáng�sủa�bao�nhiêu:�hiện�tượng�“mườ��

người�đi�học�chín�người�thôi”�ở�thời�đạ��8�ần�tế�Xương�đã�cho�ta�thấy�

bức�tranh�Hán�học�ngay�từ�thờ��ấy�đã�như�thế�nào�rồ����ởi�vậy,�ngày�

nay,�nếu�công�tác�phiên�dịch�không�được�thựG���ện�một�cách�gấp�rút�

thì,�trong�tương�lại,�có�thể��ẽ�không�còn�ai,�ngoại�trừ��ột�số��ất�ít�nhà�

chuyên�môn,� đọc� được�Đạ��8ạng�Kinh.�Đó� là�nói� theo� nguyên� tắG�

luận�lý� chứ� trên� thực�tế� thì� tình�trạng�này�đang�diễn�ra�ngay�trong�

��ện�tạ���ồi.�Đó� là�những� lý�do�cắt�nghĩa�tại�sao�công�tác�phiên�dịG��

trở�nên�cấp�thiết�và�hiển�nhiên�Giáo�Hội�không�thể�không�quan�tâm�

đến�cái�vai�trò�cũng�như�trách�nhiệ��Gủa�mình�về�vấn�đề�này.�

Nhưng�đây�cũng�lại�là�một�công�việc�vô�cùng�to�lớn�và�khó�khăn,�nó�

đòi�hỏi�nhiề��Gố�gắng�về��ọi�phương�diện�nhân�lực,�vật�lực�cũng�như�

tài�lựG��2ếu�ngay�từ�bây�giờ�có�được�mười�người�chuyên�chú�làm�việG�

�ột�cách�liên�tục�thì�ít�ra�cũng�phải�ba�mươi�năm�sau�công�tác�phiên�

HịG���ới�được�hoàn�thành,�đó� là�chưa�kể�đến�những�phương�tiện�và�

thời�gian�ấn�loát�còn�phả���ất�bao�nhiêu�nữ���

Tuy�nhiên,�nói�thế�không�có�nghĩa�là�công�việc�không�thể�tiến�hành�

được.�Trong�hoàn�cảnh�hiện�tại,� vì� nhiều� lý� do,�Giáo�Hội�chưa� thể�

tập�trung�toàn�lực�vào�công�tác�phiên�dịG���ột�cách�đại�quy�mô,�cho�

nên,� trong�một�phiên�họT�� ,ội�Đồng�Viện�Hóa�Đạo�đã�quyết�định�

tạm�thời�giao�trách�nhiệm�cho�Thượng� tọa�Thích�Minh�Châu,�Viện�

trưởng�Viện�Đạ���ọc�Vạn�Hạnh,� thành�lậT��ột�Ủy�ban�Phiên�dịG��

Đạ��8ạng�làm�việc�trên�một�quy�mô�mà�Ủy�ban�có�thể�thựG���ện.�Ủy�
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ban�này�do�chính�Thượng� tọa�làm�Trưởng�ban�và�lãnh�phần�phiên�

Hịch�Kinh�tạng�Pāḷ���Ủy�ban�đã�âm�thầm�làm�việc�trong�những�điề��

kiện�mà�khả�năng�của�Vạn�Hạnh�có�thể�cho�phép.�Chúng�tôi�nói�âm�

thầm�là�vì,�theo�chỗ�chúng�tôi�nhận�xét,�trong�hiện�tại�cũng�như�trong�

tương�lai,�Vạn�Hạnh�chỉ�có�thể�đóng�góp�một�phần�vào�công�việc�to�

lớn�này�thôi,�chứ��ột�mình�sẽ�không�thể�gánh�vác�được�tất�cả,�bởi�vậy�

mà�Ủy�ban�đã�không�phát�động�một�phong�trào�phiên�dịG���ầ���ộ��

Tuy� vậy,� đây� cũng� là� một� sự� Gố� gắng� vượt� bậG� Gủa� Thượng� tọ��

Thích�Minh�Châu�vì,�như�quý�vị�đều�biết,�điều�khiển�một�cơ�sở�Đạ��

�ọc�thật�là�bận�rộn,�thế�mà�mỗi�ngày�Thượng�tọa�còn�phải�dành�một�

ít�thì�giờ�cho�việc�phiên�dịch�và�ròng�rã�bảy�năm�trời,�đến�nay�Thượng�

tọa�đã�dịch�xong�được�Trường�Bộ�Kinh�mà�chúng�tôi�tổ�G�ức�lễ�hoàn�

thành�ngày�hôm�nay.�Trường�Bộ�Kinh�là�bộ�thứ�nhất�trong�năm�bộ�

thuộc� Kinh� tạng� Pāḷi,� gồm� ba� mươi� bốn� kinh� và� tương� đương� vớ��

Trường�A�Hàm�của�Hán�Tạng.�Còn�lại�bốn�bộ�nữa�là:�

��Trung�Bộ,�tương�đương�với�Trung�A�Hàm,�gồm�152�kinh�và�hiện�

Thượng�tọa�Minh�Châu�đã�bắt�đầu�phiên�dịch;�

��8ạT��ộ,�tương�đương�vớ��8ạp�A�Hàm,�gồm�7762�kinh�ngắn;�

��Tăng�Nhất�Bộ,� tương�đương�với�Tăng�Nhất�A�Hàm,� gồ�������

thiên�ngắn;�

��8�ể���ộ,�chia�làm�15�bộ�loại,�đại�khái�thu�tập�các�đoạn�cương�yế��

trong�các�kinh�văn�trong�đó�có�cuốn�kinh�Pháp�Cú� là�tổng�hợp� tinh�

hoa�của�nền�luân�lý�và�đạo�đứG�4�ật�giáo.�

Trên�đây�chúng�tôi�chỉ��ới�nói�qua�về�tạng�Kinh�chứ�chưa�đề�GậT�

đến�tạng�Luật�và�tạng�Luận.�Chỉ�nhìn�qua�con�số�đó�ta�cũng�đủ�thấy�

công� việc�bề�bộn�như� thế�nào�rồi�và�chắG�G�ắn�còn�phả���ất�nhiề��



HƯƠNG�TÍCH����Ậ���Ọ����Ậ���Ậ��������

�

�

năm� nữa� thì� công� việc� phiên� dịch� tạng� kinh� Pāḷ�� �ới� được� hoàn�

thành.�

Nhưng,�“Vạn�sự�khởi�đầu�nan”.�Thượng� tọa�Minh�Châu�đã�vượt�

qua�được�giai�đoạn�khó�khăn�ban�đầu,�bây�giờ�đã�có�cái�đà�và�cái�đà�

ấy�sẽ�giúp�Thượng�tọa�tiến�hành�công�việG��ột�cách�dễ�dàng�hơn.�Bở��

thế,� chúng� tôi� hết� lòng� trông� đợi� trong� những� tháng,� năm� tới� đây,�

Thượng�tọ���ẽ�lại�lần�lượt�cho�ra�đời�các�bộ�khác�nữa;�và�chừng�nào�

toàn�bộ�Tam�tạng�Thánh�Điển�Pāḷi�được�hoàn�thành�thì�chắG�G�ắn�

đó� sẽ� là� sự� Gống� hiến�vĩ�đại�nhất� của�Thượng� tọa� cho�nền�văn�hóa�

4�ật� giáo� nói� riêng� và� văn� hóa� nước� nhà� nói� chung.� Mong� lắ��

thay!���

Ngài�Minh�Châu�trong�buổi�lễ�này�cũng�nêu�lại�4�lý�do�khiến�

ngài�bắt�tay�vào�phiên�dịch�tạng�Pāḷi,�đó�là:��

Để�hoàn�thành�sở�nguyện�khi�xuất�dương�du�học,�để�giới�thiệ���ột�

nền�văn� học�Tam� tạng� gần�với�đạo�Phật�nguyên� thỉ�nhất,�để�cung�

Gấp�những�kiến�thứG�Gần�có�của�ngườ���ọG�4�ật,�và�để�tìm�lại�giáo�lý�

nguyên� thỉ� Gủa� đứG� 4�ật.�Cuối� cùng,� ngài� kết� luận� lại:�Đạo� Phật�

nguyên�thỉ�không�bảo� thủ�lỗi�thời,�cũng�không�dành�riêng�cho�phướG�

lạc�đời�sau.�Mà�pháp�được�thực�hành�và�có�hiệu�quả�ngay�trong�hiện�

tạ��� ,�ện�năng� cao� quí� của�đạo�Phật� là� đối� trị�những� chiến� tranh,�

thác�loạn�của�đờ���ống�hiện�tạ�����

Tiếp�theo�là�diễn�văn�của�thầy�Trí�Quang,�bàn�về�việc�tỷ�giáo,�

đối�chiếu�giữa�Hán�tạng�và�Pāḷi�tạ�K��

“...�Về�nội�dung,�Pāḷi� có� nhiều� chi� tiết� rõ� hơn�Hán.�Vì� bản�Hán�

�����������������������������������������������������������
17�Tạp�chí�Tư�Tưởng,�số�6�&�7�năm�1972.�

18�Ghi�lại,�theo�tạp�chí�Tư�Tưởng,�số�6�&�7�năm�1972.�
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đượG�Hịch�theo�ký�ứG�Gủ��Hịch�giả.�Còn�đối�với�những�danh�từ�đượG�

dùng�trong�hai�bản,�phải�đố��G��ế���ới�thấy�rõ�ý�nghĩa.�Thí�dụ���ột�

câu� trong�Trường� bộ�kinh,�đã�được�Thượng� tọa�trích�dẫn�trong�bài�

tự��Gủa�Trường�bộ�kinh� tập�IV�này,�nói�rằng:�“Khi�một�ai�đạt�đến�

thanh�tịnh,�giả�� thoát,�khi�ấy�vị�ấy�biết�mọi�vật� là�thanh�tịnh.”�Bản�

G�ữ�Hán�nói�một�cách�khác:�Phật�nói,�“Tôi�nói�đệ�tử�Gủa�tôi�khi�đã�

thanh�tịnh�và�giải�thoát,�vị�ấy�biết�là�thanh�tịnh�và�giải�thoát,�và�biết�

�ột� cách� cùng� khắp.”� So� sánh� cả� hai� bản� chúng� ta� có� thể� ��ểu� ý�

nghĩa�của�câu�kinh�đó�như�thế�nào.�

Một�thí�dụ�khác�quan�trọng�hơn,�là�pháp�12�nhân�duyên�được�giảng�

trong� kinh� Đại� bản� duyên.� 10� trong� 12� nhân� duyên� này� đã� đượG�

khám�phá�ngay�từ�trong�Áo�nghĩa�thư.�Bản�Pāḷi�nói,�Anan�hỏ��4�ật�

về�12�nhân�duyên� rồi� bạG��4�ật� là�mình�đã� thấy� rõ.� Sau�đó,�Phật�

giảng�sự�sâu�xa�của�12�nhân�duyên�như�thế�nào,�quí�vị�đọc�trong�đó�

�ẽ�thấy.�Nhưng�bản�Hán�nói�khác,�theo�đó,�ngài�Anan�bạG��4�ật�là�

mình�đã�thấy�rõ�và� thấy�là�không�sâu�xa�chi�hết.�Phật�mới�giảng�sự�

sâu�xa�của�12�nhân�duyên�như�thế�nào.�Rồi�kinh�kết�luận:�Một�vị�8ỳ�

kheo� sau� khi� chứng� nhập� 12� nhân� duyên,� thì�Như� lai� (bản� thể� tố��

�ậu),�có�hay�không�có�vân�vân,�vị�ấy�biết�một�cách�như�thật�biết.�Biết�

cái�chi�mà�gọi�là�như�thật�biết,�đó�là�điều�khoan�nói�tớ���Ở�đây,�so�so�

sánh�Gả�hai�bản,�chúng�ta�thấy�bản�Pāḷ��Gố�ý�tránh�không�đặt�thẳng�

vấn�đề�như�trong�bản�Hán.�

Sau�khi�trình�bày�đố��G��ế���ột�vài�điểm�giữa�hai�bản�Pāḷi�và�Hán,�

Thượng�tọa�khuyên�các�tăng�ni�hay�cư�sĩ�họG�4�ật�nếu�có�sẵn�tài�liệ��

nên�đố��G��ế��Gả�����������

�����������������������������������������������������������
19�Tạp�chí�Tư�Tưởng,�số�6�&�7�năm�1972.�
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Và�còn�rất�nhiều,�rất�nhiều�những�lời�giới�thiệu�khác�nữa,�mà�

ở�đây�chúng�tôi�chẳng�thể�trích�dẫn�dài�dòng�ra�được.�

Với�tập�Trường�Bộ�Kinh�Kồm�4�quyển�theo�dạng�song�ngữ�Pāḷi�

˗�Việt�này,�ngài�Minh�Châu�lần�đầu�tiên�đã�giới�thiệu�cho�độc�

giả� Việt� Nam� một� dòng� văn� học� mới,� và� dấy� lên� trong� cộng�

đồng� người�Việt� phong� trào� học� tập� cổ��Kữ� Pāḷi.�Văn� phong�

của� tập�kinh�này,� ở� vào� thời�kỳ� ấy,�đã�đạt� đến� độ� trau� chuốt�

��ất�định,�do�vậy,�nó�không�chỉ�có�tác�dụng�và�mục�đích�dùng�

làm�tài�liệu�tu�học,�mà�nó�còn�và�đã�được�dùng�như�một�tài�liệu�

để� nghiên� cứu� văn� hóa,� văn� chương� Ấ��độ� cổ� và� ngài� Minh�

Châu,� với� việc� hoàn� thành� phiên� dịch� 4� quyển� kinh� thuộc�

Trường� Bộ� này,� đã� mở� đường� cho� công� cuộc� nghiên� cứu� đối�

chiếu�(�ỷ�giảo)��ọc�giữa�Tam�tạng�Hán�ngữ�và�Tam�tạng�tiếng�

Pāḷi�ở�Việt�Nam.�Đây�là�bộ�kinh�đầu�tiên�trong�ngũ�bộ�Nikāya�

đã�được� phiên�dịch�hoàn� thành,� nó� đánh�một� dấu� mốc� quan�

trọng� trong� lịch� sử� phiên� dịch� kinh� điển� của� Phật� giáo� Việt�

Nam�nói�chung�và�Phật�giáo�Nam�tông�Việt�Nam�nói�riêng;�và�

cũng� vì� bộ� này� là� tương� đương� với� tập� Trường� A�hàm� thuộc�

Hán�tạng,�một� lần�nữa�nó�lại�mở�ra�con�đường�phiên�dịch�các�

�ập� A�hàm� trong� Hán� tạng� ra� tiếng� Việt.� Lối� dịch� văn� trong�

��ững�quyển�kinh�này�rất� trang�nhã� mà�cũng�rất�khoáng�đạt,�

Hịch�khá�sát�vào�các�câu�văn�Pāḷi�nhưng�những�câu�tiếng�Việt�

cũng�không�kém�phần�chau�chuốt,�chứng�tỏ�người�dịch�đã�nắm�

vững� không� những� ngữ� pháp� tiếng�Việt� mà� còn�cả��Kữ� pháp�

của�Pāḷi;�văn�cú�nhẹ�nhàng,� văn�khí�trôi�chảy,�gần�như�đã�đạt�

�ới� độ� toàn� hảo.� Một� điều� cần� lưu� ý� là� trong� các� bản� dịch�

Trường� Bộ� Kinh� này� của� ngài� Minh� Châu,� phía� trước� phần�

chánh�kinh�của� mỗi�bài�kinh,�đều� có�phần� đại�ý� kinh� mà�các�
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bản�in�sau�này�của�Viện�nghiên�cứu�Phật�học�Việt�Nam�cơ�sở�2,�

chúng�ta�không�thấy�có,�và�mới�được�thêm�lại�vào�bản�in�gần�

đây� (2011)� của� Viện� này.� Mộ�� lưu� ý� nữa� là� trong� các� ấn� bản�

Tam�tạng�Pāḷi�của�các�nước�quốc�giáo,�phần�kinh�Trường�Bộ�này�

được�chia�làm�3�quyển,�quyển�thứ���ất�là�Sīlakkhandhavaggapāḷ��

nghĩa� là�“Phẩm� Giới�Uẩn”�gồm� có�13�bài�kinh�đầu,�quyển� thứ�

nhì�là�Mahāvaggapāḷ��nghĩa�là�“Đại�Phẩm”�hay�“Phẩm�Lớn”�gồm�

10�bài�kinh� tiếp�theo,�và�quyển�thứ�ba�là�Pāṭikavaggapāḷ�� (hay�

Pāthikavaggapāḷ�)�có�nghĩa�là�“Phẩm�liên�quan�đến�Pāṭika”�(ngài�

Minh� Châu� phiên� âm� Pāṭika� là� ���lê)� gồm� 11� bài� kinh� cuối�

cùng,� như� vậy� là� toàn� bộ�Trường� Bộ�Kinh.�Nếu� đúng� ra,� thì� 4�

quyển�kinh�do�ngài�Minh�Châu�dịch,�như� vậy� là�không�phân�

theo� cách� chia� quyển� như� của� Tam� tạng� các� nước� Tích�lan,�

Miến�Điện,�Thái�Lan,...�nhưng�nếu�nhìn�lại,�thì�ta�sẽ���ấy�rằng�

4�quyển� kinh�của� ngài� cũng�hoàn� toàn� được�dịch�và� ấn� hành�

lần� đầu� tiên20,� hoàn� toàn� theo� Tam� tạng� của� các� nước� ấy;� vì�

rằng,�tập�1�và�tập�2�của�Trường�Bộ�Kinh���ững�ấn�bản�đầu�tiên�

là�hoàn�toàn�được�ấn�hành�theo�tập�1�của�cách�chia�nêu�trên,�

�ập� 3� của� bộ� này� tức� là� tập� 2� của� cách� chia� ấy,� và� tập� 4� thời�

chính�là�tập�3,�như�vậy�thì�không�có�bất�cứ�điều�gì�thiếu�sót�ở�

đây�cả;�chỉ� là� do� trách� nhiệm� đa� đoan�của� một�vị�viện�trưởng�

Viện�đại�học,�phải�lo�quá�nhiều�công�việc�liên�quan�đến�Viện�

ấy,� và� rồi,� cũng� vì� vấn� đề� cấp� thiết� của� thời� điểm,� và� vì� lời�

�����������������������������������������������������������
20�Tôi�nói�lần�đầu�tiên,�là�vì�sau�này,�các�tập�kinh�ấy�được�Trường�cao�cấp�

4�ật�học�cơ�sở�2,�hay�Viện�nghiên�cứu�Phật�giáo�Việt�Nam�cơ�sở�2�ấn�hành�

lại,� thì�đã�phá�vỡ�hoàn� toàn�và�không�để� lại� bất�cứ�một�dấu� vết�gì� về�việc�

chia�chương�mục�của�các�tập�kinh,�so�sánh�với�Tam�tạng�Pāḷi�của�các�nước�

quốc�giáo�và�thế�giới.�
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nguyện�phiên�dịch�tạng�Pāḷi�mà�ngài�Minh�Châu�đã�phải�chia�

��ỏ�Trường�Bộ�Kinh�ra�làm�4�quyển�ấn�hành�trong�4�thời�điểm�

khác�nhau,�chớ���ực�tâm�ngài,�theo�tôi�là�không�muốn�như�vậy.�

���������8V�����ộ�Kinh�

Quay� trở� lại,�sau�khi�dịch�và�xuất�bản�hoàn�thành� 4� tập�của�

Trường� Bộ�Kinh,�ngài�Minh� Châu� ngay� lập� tức� lại�bắt� tay� vào�

phiên�dịch�Trung�Bộ21,�với�một�thời�gian�kỷ�lục�3�năm�cho�3�tập�

Trung�Bộ�Kinh,�mà�dung�lượng�của�toàn�tập�này,�có�thể�nói,�lớn�

Kần�gấp�đôi�Trường�Bộ;�thế�mới�thấy,�dù�đa�đoan�các�trọng�trách�

của�Giáo�hội�và�Viện�trưởng�ĐH�Vạn�Hạnh,�ngài�Minh�Châu�

vẫn�luôn�chuyên�chú�vào�sở�nguyện�phiên�dịch�Đại�Tạng�bấy�

lâu�của�ngài.�

Với� tập� Trung� Bộ� đầu� tiên22,� ngài� có� giới� thiệu� quá� trình�

�����������������������������������������������������������
21�Tạp�Chí�Tư�Tưởng,�số�1�năm�1973�cho�chúng�ta�biết�thêm:�Bộ�Trường�

�ộ�Kinh�4�tập�được�in�Pāḷi�Việt�đối�chiếu�tất�thảy�trên�2200�trang;�thêm�nữa,�

bộ�Trung�Bộ�Kinh�tập�1�có�thể�dày�gần�1000�trang,�và��ẽ�được�gởi�đến�độc�giả�

vào�trước�lễ�4�ật�đản�năm�nay�(1973),�nếu�không�có�gì�trở�ngại�về�kỹ�thuật�ấn�loát.�

7ố� Tư�Tưởng� này� cũng� kỳ� vọng:�Dù� với� công� việc� đa� đoan� củ�� �ột� vị�Viện�

trưởng,�nhưng�vớ���ự�kiên�trì�trong�ý�chí�và�sự�nỗ�lực�liên�tục�trong�hành�động,�chắG�

G�ẳng� bao�lâu,�chúng� ta� lại�được�tham�dự�ngày�hoàn� thành�công� tác�phiên�dịG��

Trung�Bộ�Kinh,�đánh�dấu�phân�nửa�con�đường�dịch�thuật�toàn�bộ�Kinh�tạng�Pāḷ���

�ột�công�trình�mà�chắG�G�ắn�hậu�thế��ẽ�mãi�mãi�còn�ghi�nhớ.�

22�Theo�tạp�chí�Tư�Tưởng�số�2�năm�1973,� thì�Trung�Bộ�Kinh�tập�1�cùng�

với�Thắng�Pháp�Tập�Yếu�Luận�tập�2�do�ngài�Minh�Châu�dịch�sẽ�được�giới�

thiệu� và� phát� hành� đồng� thời,� lần� đầu� tiên� vào� ngày� Phật� đản� năm� 1973�

(ngày�17/05/1973);�và�tập�Các�tông�phái�của�đạo�Phật�của�thầy�Tuệ�7ỹ�cũng�

�ẽ�được�phát�hành�vào�thời�gian�này�nếu�không�có�gì�trở��Kại�về��ỹ�thuật�ấn�

loát.�Buổi� lễ�được� tổ�chức� tại�Thư� viện�Đại�học�Vạn�Hạnh�vào�9�giờ� sáng�

ngày�17� tháng�5.� Cũng� theo�bài�này,� thì�hôm� ấy� ngài�Minh�Châu� sẽ�diễn�
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phiên�dịch�và�hiệu�khảo�của�ngài,�đại�khái�như�sau:�

...�Tôi�dựa�theo�nguyên�bản�Pāḷ��Gủ��,ội�Pali�Text�Society�để�phiên�

Hịch�và�dùng�ba�bản�dịch�làm�tài�liệu.�Tài�liệu�thứ�nhất�là�những�ghi�

chú� bằng� tiếng�Anh� và� chữ�Hán,� tôi� đã� tự�mình�ghi� vào�bản�Pāḷ���

từng�chữ,�từng�hàng,�từng�trang�một,�khi�tôi�theo�học�bản�Pāḷi�này,�từ�

năm� 1952� đến� năm� 1955� tạ�� ,ội� Dharmaduta� Vidhyalaya� ở�

Colombo,� Tích�lan,� do�Ngài�Paññananda�diễn� giảng.� Bản� tài� liệ��

thứ� hai� là� bản� dịch� “The� Middle� Length� Sayings”� của� Cô� I.� B.�

Horner,�hội�Pali�Text�Society,�một�công�trình�dịch�thuật�rất�chu�toàn;�

và� bản� thứ�ba� là�bản�dịch� ra� tiếng�Nhật� Gủa� bộ�Nam� truyền�Đạ��

8ạng�Kinh.� Thỉnh� thoảng� tôi� tham�khảo� các� bản� kinh�Hán�Tạng�

tương�đương�nếu�thấy�cần�thiết...��

Và� một� lần� nữa,� ngài� lại� nhấn� mạnh� rằng:� ...� Chúng� tôi� dịG��

Kinh�Pāḷi,�không�vì�mục�đích�muốn�ủng�hộ�hay�không�muốn�ủng�hộ�

�ột� học�phái�nào���ột� lập� trường�nào.�Mục�đích�của� chúng� tôi�chỉ�

��ốn�giới�thiệu�những�Kinh�điển�có�thể�được�xem�là�nguyên�thủy�hay�

gần�nguyên�thủy�nhất,�để�người�đọc�có�thể�tìm�hiểu�lờ��Hạy�chân�chính�

Gủa�đứG�4�ật,�khỏi�qua�ống�kính�củ���ột�học�phái�nào,�dầu� là�Ấn�

độ��8�ung�Hoa�hay�Việt�Nam�������

Nhân�dịp�Phật�đản�2518�(Tây�lịch�1974)�và�đệ���ập�chu�niên�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
thuyết�về�vấn�đề�“ĐứG�4�ật�và�Con�ngườ��,�ện�đại”,�cùng�với�lời�phát�biể��Gủ��

hai�cơ�quan�đại�biểu�văn�hoá�ngoại�quốc�tại�Việt�nam,�một�đại�biểu�cho�văn�hoá�

Đông� phương� và� một� cho� Tây� phương,� trong� cùng� chủ� đề.� Theo� tạp� chí� Tư�

Tưởng�số�5�&�6,�thì�hai�học�giả�ấy�là�Hajime�Nakamura�và�Pierre�Garreau,�

theo�các�bài�viết�thì�còn�một�vị��ữa,�là�Dhammaratana.�Chi�tiết�xin�xem�tại�

�ạp�chí�Tư�Tưởng�số�5�&�6�năm�1973.�

23�Lời�nói�đầu,�Trung�Bộ�Kinh�tập�1,�Tu�thư�Đại�học�Vạn�Hạnh,�Phật�Đản�

2517�˗�1973.�
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Viện� Đại� học� Vạn� Hạ��24,� tập� 2� Trung� Bộ� Kinh� đã� ra� đời25.�

Trong� Lời�giới� thiệu,� một� lần� nữa,� ngài�đã�nhắc� lại�mục� đích�

Hịch�Kinh�tạng�Pāḷi�của�ngài�như�sau:�

...�Công�trình�phiên�dịG��Gủa�tôi,�một�mặt�đáp�ứng�sở�nguyện�xuất�

�����������������������������������������������������������
24�Trong�tạp�chí�Tư�Tưởng�số�2�năm�1974�(ra�ngày�20�tháng�07�năm�1974),�

chúng�tôi�ghi�nhận�thêm�được�một�số�ý�kiến�quan�trọng�như�sau�của�ngài�

Minh�Châu,�xin�chỉ�ghi�ra�những�ý�kiến�mới�và�không�bị�trùng�lắp�với�các�

Lời� giới� thiệu:� 1)� Có� nhiều� nhất� khoảng� 60� phần� trăm� Hán� Tạng� tương�

đương� với� Pāḷi� Tạng;� 2)� Ngài� Minh� Châu� nhắc� đến� con� đường� thực� tập�

thiền�như�một�liệu�pháp�giúp�điều�hoà�thân,�điều�hoà�hơi�thở,�điều�hoà�tâm,�sẽ�

đem�lại�cho�chúng�ta�các� lợi� ích�cả�về�mặt�thể�chất�và�tinh�thần;�3)�Tập�III�

Trung� Bộ� Kinh� �ẽ� được� hoàn� thành� vào� ngày� Thành� Đạo� năm� nay�

(08/12/1974)�nếu�vẫn�đượG��ự�giúp�đỡ�tích�cựG�Gủa�các�vị�,ọc�giả,�Giáo�sư,�Sinh�

viên�và�đồng�bào�Phật�tử�như�các�tập�Kinh�trướG;�4)�Ngài�cũng�hứa�hẹn�rằng��ế��

đủ��L�ệ��H����,�ngài��ẽ���ếT��ụG�TL����HịGL��Vọ��8ạng�Pāḷi�để�G����ứ���GLS�5����ị�

,ọG���ả,�Giáo�sư,�Sinh�viên,�đồ�����S�4Lậ���ử�:�ệt�nam�tài�liệ��4Lậ��LọG��ầ���Lư�

��������L�ỷ�����V�����LựG��Lấ�.�Đây�cũng�xin�ghi�nhận�lời�cảm�tưởng�của�thầy�

Thích�Thiện�Siêu�và�giáo�sư�Trần�Ngọc�Ninh.�

25�Cũng�trong�tạp�chí�Tư�Tưởng�số�2�(ra�ngày�20�tháng�07�năm�1974)�năm�

1974,�phần�Lời�kêu�gọi�của�ngài�Minh�Châu,�ngài�cũng�cho�ta�biết�rằng,�tới�

ngày�3�5�74,�ngài�đã�dịch�được�26/52�bài�kinh�của�tập�Trung�Bộ�Kinh� tập�

III.�Và�ngài�hy�vọng� trong�3�tháng�hạ��ẽ�Hịch�xong�và�như�vậy�có�thể�hoàn�thành�

phiên�dịch�Trung�Bộ�Kinh�vào�dịp�lễ�Thành�Đạo,�tháng�Chạp�Âm�lịch�năm�nay�

(1974),�nếu�không�là�sớm�hơn.�Ở�đây,�ta�biết�thêm�một�thông�tin�khá�thú�vị�về�

vấn� đề� tài� chánh� của� tập� Trung� Bộ� 3,� là� G�ỉ� tính� tiền� giấy� không� thôi� đã� là�

����������,� và� vấn� đề�khó� khăn� và� tốn� kém�nhất� bấy� giờ� là�GIẤY;� giá� tiền�1�

cuốn�kinh�loại�giấy�trắng�dày�là�������,�loại�giấy�trắng�mỏng�là�������;�kinh�

�ẽ�dày�khoảng�trên�1.200�trang�và�sẽ�được�in�offset,�Pāḷi�Việt�đố��G��ế�.�Rồi�ngài�

kêu�gọi:�Vậy�nếu�có�Vị�nào�quyên�giúp�được�giấy�trắng�loại�80gr�khoảng�120�ram�

(tức�là� giấy�định�lượng�80gram/m2,�và�khoảng�60.000�tờ)�thì� tốt�nhất.�HoặG�

giả� có�Vị�nào� có� giấy� cũ� nhường� lại� cho�Viện� với� giá� rẻ� càng� tốt.� Và� ấn�hành�

��ững�bộ�Kinh�như�vậy,�ngài�mong�rằng�những�lời�nói�chân�thật�của�Chánh�

Pháp��ẽ�làm�nhẹ�bớt�hận�thù�nhân�loạ�.�
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dương� tu�họG�Gủa� tôi,�một�mặt�xây�dựng�những� tài� liệu�nghiên� cứ��

đạo�Phật�cho�các�Học�giả�và�Phật�tử�Việt�Nam.�Và�mặc�dù� trong�

trách�nhiệ����ện�tạ��Gủa�ngài,� sự�phiên�dịch�đòi� hỏi�nhiề�� Gố�gắng,�

nhiề��Hụng�công�kiên�trì�và�liên�tục,�nhưng�ngài�cũng�đã�được�tưởng�

thưởng� xứng� đáng,�khi�được�tận�hưởng�những�Pháp�Lạc�do�Chánh�

Pháp� đem� lại� trong�khi� phiên� dịch...�Và� ngài� nói� rằng� chính�Pháp�

Lạc� đã� nuôi� dưỡng� và� khích� lệ� chúng� tôi� rất� nhiều� trong� công� tác�

phiên�dịch�này����

Và�dưới�đây,�là�một�trích�đoạn�gây�chấn�động�trong�toàn�thể�

4�ật�giáo�đồ�Việt�Nam,�kể��ừ�khi�tập�Trung�Bộ�2�ra�đời,�cho�tới�

ngày�nay,�nó�vẫn�được�trích�diễm�và�được�cả�hai�giới�Tăng,�tục�

��ắc�lại�nhiều�lầ���

����Càng�dịch,�chúng�tôi�càng�thấy�rõ�ác�ý�của�các�nhà�Bà�La�Môn�

đã�dùng�danh�từ�8�ể��8�ừa�để�gán�vào�những�lờ��Hạy�thựG��ự�nguyên�

thủy�của�đứG�4�ật�và�khiến�cho� các�Phật�tử�không�dám�đọc,�không�

dám�học,�không�dám�tu�những�pháp�môn�ấy.�Càng�dịch,�càng�thấy�rõ�

Hụng� tâm�hiểm�độG�Gủa�các�vị�Bà�La�Môn,�đã�khôn�khéo�xuyên�tạG�

đạo�Phật,�khiến�cho�những�giáo�lý�căn�bản,�những�tinh�hoa�cao�đẹT�

nhất�của�tư�tưởng�nhân�loại,�đã�bị�những�tư�tưởng�tà�giáo�xen�lẫn,�bị�

��ồng� bỏ,� bị� che� dấu,� không� được� biết� đến,� không� đượG� �ọG� �ỏi� tu�

hành.�Nhưng�chân�lý�bao�giờ�cũng�là�chân�lý,�mặt�trời�bao�giờ�cũng�

là�mặt�trời.�Các�ba�hoa�của�Ma�Vương,�các�cuộc�đo�tài�của�những�

ngọn�đèn�lẻ�tẻ�����ờ,�các�bập�bẹ�Gủa�những�kẻ��ới�tập�tễnh�đi�vào�

con�đường�Triết� lý,�tất�cả�cũng�chỉ� là�cuồng�vọng�đen�tối,�được�ánh�

�����������������������������������������������������������
26�Lời� giới� thiệu,� Trung�Bộ�Kinh� tập�2,� Tu� thư�Đại�học� Vạn�Hạnh,�Phật�

Đản�2518��1974.�
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sáng�rựG��ỡ�Gủ��G��n�lý�quét�sạG��������

Ngài� cũng�cho�biết� rằng,� có� nhiều� người� than� kinh� Pāḷi�quá�

dài�và� có� nhiều� đoạn�trùng�điệp;�và�ngài�đã�giải�thích� cho�họ�

rằng�khi�dịch�kinh� ta� luôn�phải�kính�trọng�nguyên� bản,� thêm�

�ữa�những�bản�Kinh�đều�được�kiết�tập�trong�các�Ðại�hội�Kiết�

�ập�và�đều�do�chư�Tăng� tụng�đọc� lại�những�đoạn�các�vị�ấy�đã�

ghi�nhớ,�và� lẽ�dĩ�nhiên�khi�tụng�đọc�không�bao�giờ�có�chuyện�

lược� bỏ.�Lại�nữa� đức� Phật� trong�khi�đi� truyền� giáo,� mỗi�Kinh�

đều�được�giảng�trọn�vẹn�trong�mỗi�hoàn�cảnh�đặc�biệt�và�chư�

Tăng�ghi���ớ�lại�không�bao�giờ�dám�lược�bỏ�các�đoạn�đã�được�

nghe.�Do�đó,�có�nhiều�đoạn�trùng�điệp,�khó�lòng� lược�bỏ�cho�

được.�Dầu�thế�nào,�các�đoạn�trùng�điệp�vẫn�có�sự�tác�dụng�cho�

người� đọc,� vì� không� gì� tốt� đẹp� hơn� là� được� nhắc� đi� nhắc� lại�

nhiều�lần�những�giáo�lý�quan�trọng�và�những�pháp�tu�căn�bản.�

Và�mỗi�bộ�Kinh� được�dịch�xong� là�những� nguồn� tài� liệu� văn�

hóa�hết�sức�phong�phú�và�quý�giá�cho�các�Học�giả�và�các�Phật�

�ử;�và�nhiệm�vụ�khi�ấy�của�ngài�là�cung�cấp�những�tài�liệu�văn�

hóa�ấy�mà�thôi!28�

Với�tập�3�Trung�Bộ�Kinh,�ngài�nói�rằng�tập�3�này�được�bắt�đầ��

Hịch�ngày�15����74�và�hoàn� tất� ngày�13��������.�Ngài� cũng� nói�

rằng,�dịch�Kinh�Trung�Bộ��ập�3�này,�ngài�có�sử�Hụng�hai�nguyên�

bản,� là�bản�của��ội�Pali�Text� Society� và�bản�Devanagari� của�Đạ��

�ọc� đường� Nāḷandā,� Ấn�độ.� Phần� chú� thích� thời� ngài� dựa� vào�

�����������������������������������������������������������
27�Lời�giới�thiệu,�Trung�Bộ�Kinh��ập�2,�Tu�thư�Đại�học�Vạn�Hạnh,�Phật�Đản�

2518��1974.�

28�Ghi�lại,�theo�Lời�giới�thiệu,�Trung�Bộ�Kinh�tập�2,�Tu�thư�Đại�học�Vạn�

�ạnh,�Phật�Đản�2518��1974.�
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bản� chú� của� cô� I.� B.� Horner,� trong� tập� “The� Middle� Length�

Sayings”,�có�lược�bỏ��ột�phần�vì�sợ�quá�dài�và�thỉnh�thoảng�ghi�thêm�

�ột�vài�đoạn�tương�đương�trong�bản�Hán�Tạng�nếu�thấy�cần�thiết29.�

Trong�phần�Lời�giới�thiệu�của��ập�1�Kinh�Trung�Bộ�tái�bản�năm�

1986�còn�nhắc�lại�như�sau:�...�Chúng�tôi�chỉ�có�thể�nói�một�cách�vắn�

tắt�là�KINH�TRUNG�BỘ�đặt�nặng�về�T�ần�Chánh�Tri�Kiến�và�các�

phương� pháp� tu� hành,�nhất� là�những� tiến� trình� tu� chứng� đi� từ���ớ���

Định,�Tuệ�� ��ải� thoát,�Giả��thoát�tri�kiến.�Còn�Kinh�Trường�Bộ�đặt�

nặng�phần� lịG�� �ử,� có� tánh� cách�đối�ngoại�đối� với�Bà�La�Môn,� du�sĩ�

ngoại�đạo,�Kỳ�na�giáo...�Tăng�Chi�Bộ�đặt�nặng�phần�phân�tích�giáo�lý�

theo�pháp�số� từ� �ố�1�đến�số�11.�Tương�Ưng�Bộ�đặt�nặng�phần�phân�

tích�giáo�lý�theo�đề�tài...��

...�chúng�ta�có� thể�nói�Kinh�Trung�Bộ�không�những� là�cốt� lõi� trong�

Kinh�Tạng�Pāḷi�mà� còn�diễn�đạt�rất�súc� tích� và�đầy�đủ�những�định�

nghĩa�căn�bản�các�danh�từ�đạo�Phật�và�còn�diễn�đạt�rất�phong�phú�và�

đa�dạng�những�pháp�môn� tu�tập�đưa�đến�Niết�bàn.�Chưa�học�Kinh�

Trung� Bộ� là� chưa� nắm� được� tinh� hoa� của� Đạo� Phật� nguyên� thủy.�

Chưa�nghiên� cứu�Kinh�Trung� Bộ� �ất� có� thể� rơi� vào� những� lệch� lạG�

định�nghĩa�các�danh�từ�chuyên�môn�trong�đạo�Phật�mà�ĐứG�4�ật�đã�

dày�công�định�nghĩa,�mỗi�khi�Ngài�thuyết�giảng�giáo�lý�của�Ngài�������

Kinh�Trung�Bộ��ập�3�đánh�dấu�việc�dịch�hoàn�tất�hai�bộ�kinh�

lớn�và�căn�bản�nhất�trong�ngũ�bộ�Nikāya,� tức� là�đã� dịch�được�

�����������������������������������������������������������
29�Ghi�lại,�theo�Lời�giới�thiệu,�Trung�Bộ�Kinh�tập�3,�Trường�Cao�cấp�Phật�

�ọc�Việt�Nam�cơ�sở�2�ấn�hành�1986.�

30� Lời� giới� thiệu,� Trung� Bộ� Kinh� tập� 1,� Trường� Cao� cấp� Phật� học� Việt�

Nam�cơ�sở�2�ấn�hành�1986.�



HƯƠNG�TÍCH����Ậ���Ọ����Ậ���Ậ��������

�

�

phân�nửa�Kinh�tạng�Pāḷi.�Bản�dịch�này�được�hoàn�thành�và�lần�

đầu�tiên�ấn�hành�chỉ�vài�tháng�trước�sự�kiện�30/4/1975.�Vì�vậy,�

�ập�kinh�này�khi�ấy�vẫn�chưa�được�trọn�vẹn�ra�mắt�bạn�đọc�bốn�

phương� như� những� tập� kinh� trước.� Điều� đặc� biệt� có� thể� nói�

thêm,�rằng�đây�là�tập�kinh�duy�nhất�của�ngài�Minh�Châu�có�in�

phía�ngoài� bìa� sách� hình�một� bức� tượng� cổ� �ạc� hình� đầu� đức�

4�ật,�theo�lối�kiến�trúc�Gandhara�của�Afghanitan.�Ba�tập�kinh�

Trung�Bộ�này�dịch�văn�đã�già�dặn�hơn�trước,�tuy�nhiên�ở�các�tập�

này�cũng�như�những�tập�trước�thuộc�Trường�Bộ�vẫn�còn�một�số�

thuật�ngữ�chưa�được�thống�nhất,�để�bản�sử�Hụng�là�bản�Pāḷi�của�

�ội�Pali�Text�Society�có�tham�khảo�một�số�bản�dịch�khác,�và�

��ứt�là�ở�đây,�bản�dịch�Trung�Bộ�Kinh�này�gợi�chúng�ta�nhớ�đến�

luận�văn�Bác�sĩ�Triết�học�của�ngài,�với�đề�tài�“So�sánh�Trung�A�

hàm� chữ� Hán� và� Trung� Bộ�Kinh� chữ� Pāḷi”� đệ� trình� ở� Đại� học�

đường�Bihar,�Ấ��độ.�Ở�đây,�chúng�ta�cũng�chú�ý�một�điều�là�so�

với� các� bản� ấn� hành� sau� này� của� Viện� nghiên� cứu� Phật� học�

Việt� Nam� cơ� sở� 2,� thì� các� tập� Trung� Bộ� ấn� bản� đầu� tiên� này,�

ngoài� có� phần� chữ� Pāḷi�đối� chiếu,� thì� còn� có�phần� đại�ý�kinh�

trước�mỗi�bài�kinh�và�thêm�phần�chú�thích�mà�các�bản�in�của�

Viện�nghiên�cứu�không�có�và�mới�được�ấn�hành�lại�và�bổ�sung�

sau�này�(2012);�các�chú�thích�này,�trước�đây�chưa�được�tìm�thấy�

ở�Trường�Bộ�Kinh,�có�lẽ�ngài�Minh�Châu�khi�ấy,�vì�có�thêm�một�

vài�dịch�bản�so�sánh�khác,�nhất� là�bản�Nam�Truyề��Đại�Tạng�

Kinh� tiếng� Nhật,� đã� thấy�việc� cần� thiết� có� một� vài� chú� thích�

��ỏ�dưới�mỗi�bài�kinh.�Tôi�cũng�muốn�có�một�lưu�ý�thêm�rằng,�

so�với�4�tập�Trường�Bộ� đã�ấn� hành� trước� đó,� thì� tập�Trung�Bộ�

này,� với� dung� lượng� gần� gấp� đôi� Trường� Bộ,� nhưng� lại� được�

Hịch�và�ấn�hành�một�cách�mau�lẹ�hơn,�chỉ�trong�3�năm,�thay�vì�
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7�năm�của�Trường�Bộ;�và�hơn� nữa,� tập�này�ấn� hành,� cũng�vừa�

theo� nguyên� bản� Pāḷi� của� Tích�lan,� Miế��điện,...� tức� là� chia�

thành�3�tập,�mỗi�tập�50�bài�kinh,�riêng�tập�3�có�52�kinh;�và,�tuy�

không�nói,�nhưng�theo�những�ấn�bản�này,�ta�thấy�rằng�bản�Pāḷi�

có�một�đặc�điểm�mà�bản�tiếng�Việt�chưa�đề�cập,�đó�là�cách�chia�

kinh�theo�từng�50�bài�một,�mà�trong�nguyên�bản�Pāḷi�của�Trung�

�ộ,�được�gọi�là�“Căn�bản�ngũ�thập�kinh”�Mūlapaṇṇāsaṃ� (hay�

Mūlapaṇṇāsaka,� Mūlapaṇṇāsapāḷi,...� ),� “Trung�phần� ngũ� thập�

kinh”�Majjhimapaṇṇāsaṃ,� và� Uparipaṇṇāsaṃ�”Hậu� phần� ngũ�

��ập�kinh”.�Như�vậy,�việc�dịch�và�in�hoàn�thành�tập�Trung�Bộ�

Kinh� đã� kết� thúc� quá� trình� dịch� thuật� và� ấn� hành� kinh� điển�

Pāḷi�của�ngài�Minh�Châu�thời�gian�trước�1975;��ừ�đây�trở�đi� là�

quá�trình�phiên�dịch�kinh�điển�sau�ngày�đất�nước�được�thống�

��ất�của�ngài.�

������3.�Tương�Ưng�Bộ�Kinh�

Sau�khi�hoàn�tất�phiên�dịch�Trường�Bộ�và�Trung�Bộ,�ngài�liền�

Hịch� tới� tập� Tương� Ưng� Bộ,� chớ� không� đợi� phát� hành� xong�

Trung�Bộ�Kinh� tập�3� ��ời�mới�dịch�tiếp�Tương�Ưng!�Khi�ngài�

Hịch� vừa� xong� tập�Tương� Ưng� đầu� tiên,� thì� cũng� là� lúc� nước�

nhà�vừa� được� hoàn� toàn�“giải�phóng”,� cho�nên�khi� ấy,� trong�

��ời�mà�nước�nhà�còn�đang�khó�khăn,�mọi�sự�mới�vừa�bắt�đầu,�

ngài�có�ghi�lại�rằng:�Vì�có�khó�khăn�trong�sự�ấn�loát,� nên�nay�chỉ�

quay�Ronéo�mỗi� tập�100� bản�và�phân�phát� cho�một� số�cá�nhân�và�

Viện�Phật�Học�liên�hệ�để�làm�tài�liệu.�Vì�quá�dày,�nên�mỗi�tậT�T�ả��

đóng�thành�hai,�tuỳ�theo�chương�dài�ngắn.�Chúng�tôi�rất�cần�sự�giúp�

đỡ� bằng� giấy� stencils� và� giấy� quay� Ronéo� để� tiếp� tụG31.Trước� đó,�

�����������������������������������������������������������
31�Lời�giới�thiệu,�Tương�Ưng�Bộ�Kinh��ập�2�Chương�I�(Tập�2A),�Tu�thư�Đại�
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chúng�ta�nhớ�rằng�các�xuất�bản�phẩm�của�ngài,�nhứt�là�các�tập�

Trường�Bộ,�Trung�Bộ,�đều�được�in�bằng�giấy�trắng�đẹp,�và�dù�có�

dày�đến�hơn�cả�ngàn�trang�giấy,�thì�vẫn�chỉ�đóng�một�cuốn�mà�

thôi!�

Cũng� trong�khi� ấy,�dựa� vào� Lời� giới� thiệu� của� quyển�Tương�

Ưng� Bộ� Kinh� tập� II� A� xuất� bản� năm� 1976� của� ngài,� chúng� ta�

được�biết�rằng,�Viện�Cao�đẳng�Phật�học�Hải�Đức�ở�Nha�Trang�

cũng�đang�biên�dịch�tập�8ạp�A�hàm,�là�tương�đương�với�Tương�

Ưng� Bộ� và� đã� hoàn� tất� bản� dịch� Trung� A�hàm,� là� bộ� �ương�

đương�với�Trung�Bộ� Kinh.� Cùng� khi� ấy,�Viện� Cao�đẳng� Huệ�

Nghiêm� đang� đảm� trách�phiên�dịch� hai� tập�Trường�A�hàm� và�

Tăng�Nhứt�A�hàm32.�

Ngài�cũng� hy�vọng� rằng�sau�khi� bớt� lo� trách�nhiệm� về�Viện�

Đại�học�Vạn�Hạnh,�ngài�có�thể�để�toàn�thời�gian�lo�phiên�dịch�

Kinh�Tạng�Pāḷi,�lo�làm�phụ�lục�cho�các�tập�đã�được�xuất�bản,�và�

lo� luôn�phần�tự�điển�Pāḷi�Việt,�Việt�Pāḷi33��Trong� Lời�nói�đầu�

�ập�IV�A�của� bộ�này,�xuất�bản�năm�1976,�ngài� nói� rằng� tập�4�

này�ngài�dịch�lâu�hơn� những� tập�trước�(tập�2,�3)� lần� lượt�1,�2�

tháng,� vì� rằng� trong� thời� gian� này,� Viện� Đại� Học� Vạn� Hạnh�

phải� dời� Cơ� sở� chính� 222� Nguyễn� Văn� Trỗi34� giao� quyền� sử�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ọc�Vạn�Hạnh�1976.�

32� Ghi� lại,� theo� Lời� giới� thiệu,�Tương�Ưng� Bộ�Kinh� �ập� 2�Chương� I� (Tập�

2A),�Tu�thư�Đại�học�Vạn�Hạnh�1976.�

33�Lời�giới�thiệu,�Tương�Ưng�Bộ�Kinh��ập�2�Chương�I�(Tập�2A),�Tu�thư�Đại�

�ọc�Vạn�Hạnh�1976.�

34�Trước�đây,�theo�Tạp�chí�Tư�Tưởng�số�3�năm�1972,�chúng�ta�được�biết�

Viện�Đại�học�Vạn�Hạnh�toạ�lạc�tại�số�222�Trương�Minh�Giảng�Saigon�3.�
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Hụng�cho�Viện� Đại�Học� Thành� Phố��ồ�Chí�Minh�và� dọn� về�

716� ,� đường� Võ� Di� Nguy� Phú� Nhuận� chuyên� trách� về� 4�ật�

�ọc35.�Cũng�theo�bộ�này�và�những�bộ�trước,�ta�biết�được�rằng,�

sau�khi�dịch�xong�tập�5,�hoàn�thành�Tương�Ưng�Bộ�Kinh,�ngài�

Minh�Châu�sẽ�chuyển�sang�dịch�tiếp�tục�bộ�Aṅguttara�Nikāya,�

mà�khi�ấy�ngài�gọi�là�tập�Tăng�Nhứt�Bộ�Kinh36.�Chúng�ta�cũng�

lưu�ý� rằng,�ở�các� tập�1�và�2,�bìa�ngoài�và� lót� trong�của�các� tập�

kinh�này�không�đề�địa�chỉ�của�Viện�Vạn�Hạnh,�mà�phải�cho�tới�

�ập�3�trở�đi,�chúng�ta�mới�thấy�đề�địa�chỉ�của�Viện,�mãi�cho�đến�

��ững�tập�kinh�in�vào�khoảng�những�năm�1980�1982,�chúng�ta�

vẫn�còn�thấy�dòng�địa�chỉ�ấy�là�716,�Võ�Di�Nguy�Phú�Nhuận.�

Tiến�trình�dịch�bộ�kinh�Tương�Ưng�của�ngài�diễn�ra�như�sau:�

Tập�1�bắt�đầu�dịch�vào�ngày�18�tháng�08�năm�1974�đến�ngày�

03�tháng�05�năm�1975,�mất�hơn�8�tháng.�

Tập�2�bắt�đầu�dịch�vào�ngày�19�tháng�06�năm�1975�được�hoàn�

thành�ngày�18�tháng�10�năm�1975,�mất�vừa�4�tháng.�

Tập�3�bắt�đầu�dịch�vào�ngày�21�tháng�10�năm�1975�hoàn�mãn�

ngày�29�tháng�01�năm�1976,�mất�3�tháng�và�khoảng�hơn�1�tuần.�

Tập�4�khởi�dịch�vào�ngày� 31�tháng�01�năm�1976�được�hoàn�

thành�ngày�01�tháng�06�năm�1976,�mất�4�tháng.�

Tập�5�khởi�dịch�vào�ngày� 20� tháng� 06�năm�1976�được�hoàn�

�����������������������������������������������������������
35� Lời�nói� đầu,�Tương�Ưng�Bộ�Kinh� �ập� 4A,�Tu� thư� Phật� học� Vạn�Hạnh�

1976.�

36� Lời�nói� đầu,�Tương�Ưng�Bộ�Kinh� �ập� 4A,�Tu� thư� Phật� học� Vạn�Hạnh�

1976.�
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thành�ngày�22�tháng�09�năm�1976,�mất�hơn�3�tháng.�

Và�như�vậy,�ngài�nói�rằng�ngài�mất�khoảng�1�năm�8�tháng37�để�

phiên�dịch�hoàn�thành�bộ�kinh�Tương�Ưng�này.�

Trong� các� tập� Tương� Ưng� Bộ� Kinh� ấn� hành� sau� này� (1982),�

ngài� cũng�nói� rằ�g,�nhiều� vấn�đề�quan� trọng� đã�được�đề� Gập�đến�

trong�bộ�kinh�này,�nhất�là�vấn�đề�định�nghĩa,�nếu�rõ�quan�điể��Gủ��

đứG�4�ật�vào�từng�vấn�đề��ột38.�Và�ngài�có�đưa�ra�một�so�sánh,�

mà�khi�suy�niệm�kỹ,�chúng�ta�mới�thấy�được�công�sức�to�lớn�mà�

ngài�đã�bỏ�ra:�Nếu�chúng�ta�so�sánh�thời�gian�ông�Woodward�

đã�dùng�để�Hịch� toàn�bộ�Saṃyutta�Nikāya� ra� tiếng�Anh� là� 14�

năm� (Xem� lời�giới�thiệu� tập�V�của� Ông� Rhys� David),� thì�thời�

gian� 1� năm� 8� tháng� của� chúng� tôi� cũng� có� thể� xem� là� khá�

nhanh.�Và�nếu�so�sánh�với�hai�bộ�trước�Dīgha�Nikāya�(Trường�

Bộ� Kinh)� bốn� tập� phải� dịch� mất� bảy� năm� (1965�1972),�

Majjhima�Nikāya�(Trung�Bộ�Kinh)�ba�tập�(1973�1975)�phải�mất�

ba�năm,�thời�bộ�Tương�Ưng�Bộ�Kinh�này�chỉ�mất�một�năm�tám�

tháng�có�thể�xem�là�khá�mau�chóng.�Rồi�ngài�giải�thích�rằng,�sở�

dĩ�chúng�tôi�hoàn�thành�tương�đối�mau�chóng�bản�dịch�này�là�

do� sau� ngày� đất� nước� thống� nhất,� chúng� tôi� được� khỏi� lo� về�

trách�nhiệm�giáo�dục�thế��ọc�nên�dễ�toàn�lực�toàn�tâm�và�toàn�

��ời�giờ�vào�phiên�dịch39.��

Cũng� nơi�những�Bài�giới�thiệu� này,� chúng�ta� biết�được�rằng�

�����������������������������������������������������������
37�4�ần�tiến�trình�dịch�này�được�ghi�lại�theo�Tương�Ưng�Bộ�Kinh��ập�1,�Phật�

�ọc�Vạn�Hạnh�1982.�

38�Bài�giới�thiệu,�Tương�Ưng�Bộ�Kinh��ập�1,�Phật�học�Vạn�Hạnh�1982.�

39�Bài�giới�thiệu,�Tương�Ưng�Bộ�Kinh��ập�1,�Phật�học�Vạn�Hạnh�1982.�
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ngài�đã� rất� lao� tâm� trong� vấn� đề� lựa� chọn� dịch�ngữ�cho� tiếng�

Việt,�bởi�rằng,�có�nhiều�chữ�Pāḷi�mà�chỉ�cần�thay�đổi�“tiếp�đầu�

�Kữ”,� thời�sẽ�cho� ra�những�ý�nghĩa� khác�nhau;�ví�dụ�như�chữ�

“Jānāti”.�Ngài�cũng�cho�biết�thêm,�4�tập�Tương�Ưng�1,�2,�4,�và�

5,� ngài� dịch� từ� nguyên� bản� Pāḷi� của� hội� Pali� Text� Society;�

nhưng�tập�3,�vì�không�có�được�nguyên�bản�nên�ngài�đã�sử�Hụng�

phiên� bản� Pāḷi� của� Viện� Đại� Học� Nāḷandā� bằng� chữ�

Devanagari;�và�tất�cả�5�tập�này,�ngài�đều�tham�chiếu�bản�Anh�

�Kữ� của� hội� Pali� Text�Society� và� bản� Nam� Truyền� Đại� Tạng�

Kinh�dịch�bản�tiếng�Nhật�trong�khi�phiên�dịch40.�Một�lần�nữa,�

ngài�cũng�nói�rằng,�chính�ngài�cũng�nhận�thấy�nơi�các�dịch�bản�

của� ngài�ba�khuyết�điểm�lớn,� là� không� thể� tra�cứu� các�bản� dịch�

Miến�Điện,�Thái�Lan�và�Campuchia�hiện��ại�có�mặt�trong�thư�

viện,�viện�Phật�học�Vạn�Hạnh;� thứ�nhì� là�ngài�chưa�có� thể�so�

sánh�với�bộ�TạpA�hàm,�tức�là�bộ�trong�Hán�Tạng�tương�đương�

với�bộ�Tương�Ưng�bộ�kinh�Pāḷi,�khi�mà�sự�so�sánh�này�sẽ�làm�

�ổi�bật�các�điểm�dị�đồng�giữa�hai�bộ,�những�điểm�tương�đồng�

�ẽ�xác�chứng�phần�giáo�lý�nguyên�thuỷ�mà�hai�bộ�ấy�tàng�trữ.�

Những�điểm�dị�biệt�nói�lên�sự�Hị�biệt�của�các�học�phái.�Và�đây�

là� những� tài� liệu� quan�trọng�giúp�chúng� ta,�một�mặt�tìm� hiểu�

được� giáo� lý� nguyên� thuỷ,� một� mặt� cho� chúng� ta� rõ� sự� phát�

triển�của�các�học�phái.�Ngoài�ra�hai�bộ�Pāḷi�và�Hán�sẽ�giúp�đỡ�

lẫn�nhau,�làm�sáng�tỏ���ững�đoạn�tối�nghĩa�trong�cả�hai�bộ�và�

hai�bộ��ẽ�bổ�túc�lẫn�nhau�rất�là�tốt�đẹp.�Nếu�người�tây�phương�

biết� đến� tạng� Pāḷi� rất� nhiều,� thì� trái� lại�họ� biết� rất� mù� mờ� về�

�����������������������������������������������������������
40� Ghi� lại,� theo� Bài� giới� thiệu,� Tương�Ưng� Bộ� Kinh� �ập� 1,� Phật� học� Vạn�

�ạnh�1982.�
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Hán�Tạng.�Và���ững�ai�biết�Hán�Tạng�lại�không�biết�đến�Pāḷi.�

Đây� là� một� lãnh� vực� mà� Phật� giáo� Việt� Nam�chúng� ta� có� thể�

cống� hiến� cho� nền� Văn� học� Phật� giáo� quốc� tế,�nếu� chúng� ta�

khôn�khéo�khai�thác�lãnh�vực�này;�và�khuyết�điểm�thứ�ba�mà�

ngài�tự���ận,�đó�là�không�có�thì�giờ�soạn�các�bản�phụ�lục,�hoặc�

về�địa�danh,�hoặc�về�nhân�danh,�hoặc�về��ội�dung�đã�được�đề�

cập�đến� trong� bản� dịch� của� chúng� tôi,�để� các�học� giả� nghiên�

cứu41�42...��

Ngài� cũng� nói� rằng,� ngài� xem� sự� nghiệp� phiên� dịch� Kinh�

Tạng�là�một�bổn�phận�phải�làm�đối�với���ững�ai�được�may�mắn�

qua�du�học�tạ��Ấn�độ;�và�ngài�cũng�nhắc�lại�những�gương,�những�

tích�của�chư�vị�Tổ�sư�dịch�Kinh,�cả�tiếng�Hán�và�tiếng�Việt�như�

các� ngài� Pháp� Hiển,� Huyền� Trang,� Nghĩa� Tịnh,� hay� các� ngài�

4�ậ��đà�da�xá,� Tăng�già�đề�bà,� các� ngài� Vận� Kỳ,� Giải� Thoát�

Thiên,�Khuy�Xung,�Huệ�Diễm,�Tri�Hành,�Đại�Thặng�Đăng,...43�

Và�ngài�nói�rằng,�chính�vì�nhớ�đến�công�đức�lớn�lao�của�các�vị�tiền�

bối�đã�du�hành�qua�Ấn�độ�đi�cầu�đạo�và�chiêm�bái,�mà�chúng�tôi�tự�

nghĩ,�đã�may�mắn�đượG�H���ọc�tạ��8�G��lan�và�Ấn�độ�hơn�10�năm,�

nay�về�nướG�T�ải�đóng�góp�một�sự�nghiệp�gì�cho�quốc�gia�và�đạo�Phật,�

và�vì�vậy�chúng�tôi�mớ��G�ọn�lấy�trách�nhiệm�phiên�dịch�năm�bộ�Kinh�

8ạng�Pāḷi�ra�tiếng�Việt.�Và�chúng�tôi�lựa�Kinh�Tạng�Pāḷi�để�phiên�

�����������������������������������������������������������
41�Bài�giới�thiệu,�Tương�Ưng�Bộ�Kinh��ập�1,�Phật�học�Vạn�Hạnh�1982.�

42�Về�phần�này,� xin�ghi�nhận� ở� bộ�Đạ��8ạng�Kinh�Việt�Nam,� phần� 2���

Truyền,�do�Viện�Nghiên�Cứu�Phật�Học�Việt�Nam�ấn�hành�mới�đây,�gồm�13�

�ập,�đã�có�thêm�phần�����Hẫn�nhân�danh�và�địa�danh�trong�kinh.�

43� Ghi� lại,� theo� Bài� giới� thiệu,� Tương�Ưng� Bộ� Kinh� �ập� 1,� Phật� học� Vạn�

�ạnh�1982.�
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Hịch�là�có�một�dụng�ý�rõ�rệt.�Trong�Kinh�Tạng,�có�đủ�Gả�Luật�Tạng�

(Vinaya)� và� A� Tỳ� Đàm� Tạng� (Abhidhamma),� và� Kinh� Tạng�

(Suttanta)�chứa�đựng� lờ��Hạy�nguyên�thuỷ�và�gần�nguyên�thuỷ�nhất.�

Ngài�cũng�nói�thêm,�ngày�nay,�chúng�ta�phải�đi�tìm�lại�thật�sự�đứG�

4�ật� đã� dạy� những� gì,� khỏ�� T�ải� qua� những� ống� kính,� những� giả��

thích�của�các�học�phái,�khỏ��T�ả��G�ịu�đựng�những�phát�triển,�những�

G�ế�biến�về��ặt�giáo�lý�cũng�như�pháp�môn� tu�hành,�làm�biến�dạng�

và� xuyên� tạc� những� giáo� lý� và� những� pháp�môn�căn� bản� của� đạo�

4�ật.�ĐứG�4�ật�là�một�con�người�nhờ��ự�tu�hành�được�giải�thoát,�đã�

biến�thành�một�vị�thần�linh�ban�phước�giáng�hoạ,�được�siêu�nhân�hóa�

để� trở� thành� một� vị� phi� nhân.� Các� pháp� môn� tu� hành� là� những�

phương�pháp� huấn�luyện� thân,� huấn�luyện�tâm,�huấn�luyện�trí,� đã�

trở� thành�những� hình� thức� lễ�nghi,�bùa� chú,�bùa�phép�để� Gầu�danh�

Gầu�lợ�.�Nơi�đây,�ngài�đã�trích�dẫn�một�số�bài�Kinh�trong�chính�

các�tập�Tương�Ưng�này�để�cảnh�tỉnh�chúng�ta,�nhứt�là�bài�kinh�

Tượng�Pháp�(16.�1.�13)�và�bài�kinh�Cái�Chốt�Trống�(20.�1.�7).�

Và� ngài� đưa� đến� kết� luận� rằng,� vì� vậy,� chúng� t�� Gần� phải� đọG�

những� tài�liệu�nguyên�thuỷ;�và�muốn�vậy,�chúng�ta�phải�nghiên�cứ��

Kinh�Tạng.�Và�Kinh�Tạng� này� phải� là�Kinh�Tạng� Pāḷi� và�Kinh�

8ạng�A�Hàm.�Phiên�dịch�Kinh�Tạng�Pāḷ��Gủa�chúng�tôi�cũng�nằ��

trong� chiều� hướng� này,� và� cũng� là�một� khuyến� khích� trựG� tiếp� hay�

gián� tiếp� để�Kinh�Tạng�A�Hàm� được� phiên� dịch� từ�Hán�Tạng� ra�

tiếng�Việt.�

Ngài�nói�rằng�ngài�không�có�thời�giờ�để�đi�sâu�vào�nội�dung�của�bộ�

Tương�Ưng�Bộ�Kinh�này,�nhưng�ngài�lại�không�nệ�mà�nêu�ra�cho�

chúng�ta�ba�đặc�điể��của�bộ�Tương�Ưng�đặng�để�chúng�ta�có�thể�

rộng�đường�mà�tham�cứu,�đó�là:�Các�kinh�điển�trong�bộ�này�đượG�

phân�loại�theo�từng�vấn�đề�liên�hệ�với�nhau,�(saṃyutta)�như�tên�kinh�
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được�đặt�ra;�đặc�điểm�thứ�����Gủa�bộ�này�là�vấn�đề�định�nghĩa�từng�

danh�từ,�định�nghĩa�từng�vấn�đề,�và�nhờ�vậy,�đem�lạ���ột�quan�niệ��

�ất�rõ�ràng,�rất�chính�xác�của�từng�vấn�đề��ột;�đặc�điểm�thứ�ba�củ��

bộ�này�là�sự�quy�tụ�gần�như�đầy�đủ�37�pháp�môn�tu�hành�chính�củ��

đạo�Phật,�từ�Tám�chánh�đạo�đến�Bảy�giác�chi,�Bốn�niệm�xứ,�Năm�

căn,�Năm�lựG���ốn�chánh�cần,�Bốn�Như�ý�túc,�Thiền,�niệm�hơi�thở�vô�

hơi�thở����...���

Ngài�cho�biết� thêm,�rằng�khi�ấy,�ngài�đã�dịch�và�in�xong�các�

�ập:�Trường�Bộ�Kinh,�Trung�Bộ�Kinh,�Tương�Ưng�Bộ�Kinh,�Tăng�

�����ộ�Kinh,�và�các�tập�Pháp�Cú,�Phật�tự�thuyết�Kinh,�Kinh�TậT��

Kinh�Phật�thuyết�như�vậy,�Trưởng� lão�Tăng�Kệ,�Trưởng� lão�ni�Kệ��

�ổn� Sanh� tập� 1� và� 2;� ngài� cũng� nói� rằng,� vì� vấn�đề�ấn� loát� khó�

khăn,� vì� giá� tiền�gia� tăng� gấp�đôi� (600%)� trong� vòng�hơn�một�năm�

nên�vấn�đề�in�ấn�có�gặp�trở�ngạ�.�Nhân�đây,�ngài�ngỏ�lời�cảm�ơn�

�ới�Uỷ� ban�Nhân� dân�Thành� phố�� 7ở�Văn� hóa�Thông� tin�Thành�

T�ố,�Mặt�trận�Tổ�quốc�cũng�như�Ban�Văn�Xã�Thành�phố�,ồ�����

Minh�đã�cho�phép�ngài�được�mua�giấy�để� in�Bộ�kinh�này� (Bài� giớ��

thiệ���ập�1�năm�1982).�Ngài�cũng�đặc�biệt�cảm�ơn��ới�Bà�Hoàng�

Xuân�Hãn�cùng�với�bạn�hữ��Gủa�Bà�đã�phát�tâm�cúng�dường�1�tấn�

giấy�trắng�để�in�thêm�một�số�kinh�bằng�giấy�đẹT�(Lời�giới�thiệ���ập�5,�

năm�1982).�Và�ngài�cũng�có�lời�cảm�ơn�tới�các�vị�như�là�Thượng�

tọ��8��G�� 8��ện�Châu� và�một� số� 4�ật� tử�Việt� kiểu� tại�Pháp� cũng�

như�nước�ngoài,�Đại�ĐứG�8��G����ơn�Thiện,�Thích�Trung�Hậ���2��

cô�Thích�Nữ�,�ệ�,ạnh,�Quí�vị�4�ật�tử�và�thân�hữu�Viện�Phật�HọG�

Vạn�Hạnh�����Hầu�trực�tiếp�hay�gián�tiếT��Gổ�động�và�đóng�góp�vào�sự�

�����������������������������������������������������������
���Bài�giới�thiệu,�Tương�Ưng�Bộ�Kinh��ập�1,�Phật�học�Vạn�Hạnh�1982.�
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nghiệp�In�Kinh...45�

Như�vậy,�chỉ�trong�một�thời�gian�rất�ngắn,�ngài�Minh�Châu�đã�

hoàn�thành�việc�phiên�dịch�Tương�Ưng�Bộ�Kinh.�Với�bộ�này,�hầu�

�ết� là�những�bài�kinh�ngắn,�được�sắp�xếp�theo�từng�chủ�đề,�và�

khá�giản� lược,�dịch�văn�trong�bộ�này�cũng�khá�uyển�chuyển�và�

súc�tích.�Theo�một� giai�thoại�mà�chúng�tôi�được� nghe,� thì� thời�

gian�này�và�cả���ời�gian�sau�đó,�khi�dịch�Tăng�Chi�Bộ�Kinh,�ngài�

Minh�Châu�“không�cần�nhìn�vào�bản�Pāḷi�mà�kinh�ngài�dịch�vẫn�

được�trôi�chảy”.�Chúng�tôi�thiển�nghĩ,�đây�chỉ�là�một�giai�thoại,�

nhưng� nó� cho� ta� thấy� rằng,� ngài� Minh� Châu� lúc� ấy� đã� quen�

thuộc�với�các�dịch�ngữ�Pāḷi,�chớ�chúng�tôi�không�nghĩ�rằng�một�

người� lại� có� thể� không� cần� nhìn� nguyên� bản� mà� lại� có� thể� có�

được�một�dịch�bản�tốt� là�điều�rất�phi�thực�tế.�Các�bài�kinh�nơi�

bộ�Tương�Ưng�này,�một�số�nơi�đã�được� chia� theo�nhóm�50� bài�

kinh,�ví�dụ�như�ở�phần�Tương�Ưng�Uẩn�(Khandhasaṃyutta)�tập�

3,�Tương� Ưng�Sáu�Xứ� (Saḷāyatanasaṃyutta)�ở� �ập�4,...�Với� lần�

xuất� bản� đầu� tiên,� lần� xuất� bản� kỳ� nhì� và� lần� xuất� bản� kỳ� ba,�

phần�cuối�của�mỗi�một�phẩm�trong�các�tập�kinh�này�đều�có�chú�

thích�mà�các�lần�xuất�bản�sau�này�trong�các�kỳ�ấn�hành�của�Hội�

đồng� phiên� dịch� và� ấn� hành� Đại� Tạng� Kinh� Việt� Nam� đều�

không�được�tìm�thấy�và�chỉ�mới�được�khôi�phục�và�bổ�sung�một�

phần� vào� thời� gian� gần� đây� (2014).�Với� lần� xuất� bản� đầu� tiên�

này,�bộ�kinh� Tương�Ưng�được� chia�làm�5�tập,�mỗi� tập�2�cuốn,�

như�vậy� toàn�bộ�Tương�Ưng�Bộ�Kinh�ban�đầu� như�vậy�gồm�10�

�����������������������������������������������������������
45� Ghi� lại,� theo� Bài� giới� thiệu,� Tương�Ưng� Bộ� Kinh� �ập� 1,� Phật� học� Vạn�

�ạnh�1982�&�Lời�giới�thiệu,�Tương�Ưng�Bộ�Kinh��ập�5,�Tu�thư�Phật�học�Vạn�

�ạnh�1982.�
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cuốn.�Các�tập�kinh�nơi�đây�được�chia�theo�bản�Pāḷi�của�hội�Pali�

Text�Society,� có�một� lưu� ý� là�ở�Tương�Ưng�Bộ� �ập�5,�Tam� tạng�

Tích�lan,...�chia�tập�này�thành�2�phần,�phần�1�và�phần�2;�phần�1�

của� tập� này� bắt� đầu� từ� Chương� 45:� Tương� Ưng� Đạo�

(Maggasaṃyutta)� với� Phẩm� Vô� Minh� (Avijjjāvagga)� đầu� tiên,�

cho� tới� Chương� 50:� Tương�Ưng�Lực� (Balasaṃyutta)� với� Phẩm�

Bộc� Lưu�Trở�Lại� (Puna�ogha�vagga)� thứ�10;�phần� 2� bắt� đầu� từ�

Chương� 51:� Tương� Ưng� Như� Ý� Túc� (Iddhipādasaṃyutta)� với�

phẩm� đầu� tiên� là� Phẩm� Cāpāla� (Cāpālavagga)� và� kết� thúc� ở�

Tương� Ưng� Sự� Thật� (Saccasaṃyutta)� Chương� 56� với� Phẩm�

Năm�Sanh�Thú�(Pañcagatipeyyālavagga)�thứ�11;�Tam�tạng�Miến�

Điện�chia�Tương�Ưng�Bộ�Kinh�làm�3�quyển,�quyển�đầu�bao�gồm�

�ập�1�Thiên�Có�Kệ�và�tập�2�Thiên�Nhân�Duyên�của�bản�tiếng�

Việt,�quyển�thứ�nhì�bao�gồm�tập�3�Thiên�Uẩn�và�tập�4�Thiên�

Sáu�Xứ�của�bản�tiếng�Việt,�và�cuối�cùng,�quyển�3�tức�là� tập�5�

Thiên� Đại�Phẩm� của�bản� tiếng�Việt.�Ở�đây,� các�ấn� bản� Pāḷi�và�

các�bản�dịch�của�các�nước�cũng�có�sự�sai�khác�về��ố�chương�mục�

của�toàn�tập�7�ṃyutta�này;�các�bản�tiếng�Anh,�tiếng�Đức,� tiếng�

Tây�Ban�Nha�và�bản�Pāḷi�trong�kỳ�trùng�tụng�Tam�tạng�lần�thứ�2�

của�Miế�46,� cùng�một� số�ấn� bản� Tam� tạng�hiện� đang�được� lưu�

hành� khác,� cho� rằng� toàn� tập� Tương� Ưng� này� gồm� có� 56�

�����������������������������������������������������������
46�Trong�các�bài�viết�về�7ử�4�ật�giáo�của�tiếng�Việt�từ�trước�tới�nay�đều�nói�

đây�là�“Kỳ�kiết�tập�lần�thứ�sáu”,�và�chính�bản�Pāḷi���Miến�kỳ�này�cũng�tự�Kọi�

nó� là� ���ṭṭ���7�ṅgāyana� ���ỳ�kiết� tập� thứ� sáu;�nhưng� theo�chúng� tôi,� chỉ�

nên�gọi�là�Trùng�Tụng,�tức�là�tụng�lại,�đọc�lại,�thuật�lại,...�vì�rằng�Tam�tạng�

Pāḷi�đã�được�viết�xuống� trong�khoảng�đầu� thế��ỷ� ��ứ���ất� trước�Tây� lịch�

rồi,�như� vậy� thì�những�kỳ� sau�chỉ� là� thuật� lại� thôi� chớ�không�có�góp�nhặt�

(kiết�tập)�lại�nữa!�Kỳ�này�được�bắt�đầu�vào�ngày�17�tháng�5�năm�1954�và�kết�

thúc�vào�tháng�5�năm�1956.�
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chương,�trong�khi�đó,�bản�Pāḷi�của�Tích�lan�cho�rằng�tập�này�chỉ�

Kồm�có�55�chương,�và�như�vậy,�số�chương�của�các�bản�này�khác�

nhau�là�do�bản�Pāḷi�của�Tích�lan�đã�gộp�Chương�12�(Tương�Ưng�

Nhân� Duyên:� Nidānasaṃyutta)� và� Chương� 13� (Tương� Ưng�

Minh� Kiến:� Abhisamayasaṃyutta)� lại� thành� 1� chương� Tương�

Ưng� Nhân� Duyên� duy� nhất,� cho� nên� đã� đẩy� số� phẩm� của�

chương� này� từ� 9� phẩm� lên� thành� 10� phẩm� với� phẩm� số� 10� là�

phẩm�Minh�Kiến�(Abhisamayavagga)�thay�vì�kết�thúc�ở�phẩm�số�

9:�Antarapeyyālaṃ�˗�Trung�Lược�Phẩm�như�ấn�bản�của�các�quốc�

gia� khác��.�Cũng�cần� nói� thêm� là�nơi�Chương�24:�Tương�Ưng�

Kiến�(Diṭṭhisaṃyutta),�có�lẽ�ở�đây�có�sự�sai�khác�về�các�để�bản,�

nên� phần� này,� bản� dịch� của� ngài� Minh� Châu� có� sai�khác� khá�

nhiều�so�với�các�ấn�bản�tiếng�Anh,�tiếng�Đức,�tiếng�Sinhala,�ấn�

bản�Pāḷi�Sinhala,...�và�ấn�bản�Pāḷi�của�kỳ�Trùng�tụng�thứ�hai�ở�

Miến� hiện� lưu� hành� trên� mạng� Internet,� mà� ở� đây� chúng� tôi�

không� tiện� nêu� ra� vì� quá� dài.�Ấn� bản� Tam� tạng� của� các�nước�

cũng�có�sự�khác�biệt�về��ố�lượng�bài�kinh�của�tập�Tương�Ưng�Bộ�

Kinh� này,� thực� ra,� nội� dung� của� tất� cả� các� ấn� bản� trên� là� gần�

giống�nhau,�duy�chỉ�khác� là�việc�các�bản�ấy�chia�các�bài�kinh�ở�

các�phần�trùng�thuyết,�trung�lược,...�có�sai�khác�nên�có�sai�khác�

về��ố�lượng�các�bài�kinh�mà�thôi,�còn�về��ội�dung,�chúng�tôi�có�

��ể���ẳ�g�định� rằng�các� bản� này�không� khác�nhau�quá� nhiều,�

chỉ� là� một� vài� tiểu�tiết� do�biến� âm�của�Pāḷi,�hay�do�đọc� trại�âm�

Pāḷi�của�các�để�bản�của�từng�quốc�gia�mà�thôi.�Ở�đây,�chúng�tôi�

cũng� muốn� chia� sẻ� thêm� rằng,� bản� Pāḷi� Tương� Ưng� Bộ� Kinh�

�����������������������������������������������������������
���Tất�cả�các�ấn�bản�này,�chúng�tôi�đều�tham�khảo�từ�các�bản�điện�tử�hiện�

có�trên�Internet.�
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(Saṃyuttanikāya)�và�bản�8ạp�A�hàm�(SaṃyuktĀgama)�chữ�Hán�

có�một�sự�tương�đồng�khá�lớn,�chúng�tôi�nghĩ�rằng,�việc�nghiên�

cứu�so�sánh�hai�truyền�bản�này�cũng�sẽ�rất�thú�vị�cho�những�vị�

nào� có� thực� tâm� nghiên� cứu� chuyên� sâu� hai� truyền� bản� này.�

Hiện,�bản�dịch�của�ngài�Minh�Châu�có�phần�chú�dẫn�trực�tiếp�

vào�bản�Hán�của�tập�8ạp�A�hàm�này,�chúng�tôi�xin�được�đưa�ra�

một�thí�dụ�để�quý�vị�Hễ�hình�dung,�tỷ�như,�ở�bài�kinh�Đưa�Đến�

Đoạn�Tận�số�3�trong�quyển�1�˗�Thiên�Có��ệ,�Chương�1�Tương�

Ưng�Chư�Thiên,�phần�tên�của�bài�Kinh,�thì�ngoài�phần�tên�ấy�ra�

còn�có�phần�ký�hiệu�trong�ngoặc�đơn�như�sau:�Tạp�36.�9,�Ðại�2,�

262b.�Biệt�Tạp�8.�7,�Ðại�2,�427b;�thời�ở�đây,�chúng�ta�có�thể�hiểu�

rằng,�bài�kinh�này�là�tương�đương�với�bài�kinh�trong�quyển�số�36�

của�tập�8ạp�A�hàm,�bài�kinh�số�9,�Đại�Chánh�Tân�Tu�Đại�Tạng�

Kinh�quyển� 2,�trang�262b48;�và�cũng�tương�đương�với�bài�kinh�

trong� quyển� 8� phần� 8ạp� A�hàm� biệt� dịch,� bài� kinh� số� 7,� Đại�

Chánh�Tân�Tu�Đại�Tạng�Kinh�quyển� 2�trang� 427b��...,� các�bài�

kinh�khác�cũng�tương�tự�như�vậy.�

(còn�tiếT)�
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48�Bài�này�trong�Linh�Sơn�Pháp�Bảo�Đại�Tạng�Kinh�thuộc�tập�6,�bộ�A�hàm�

6,�Tạp�A�hàm�kinh�(No.�99),�bài�kinh�Xâm�Bức�số�1001.�

���Bài�này�trong�Linh�Sơn�Pháp�Bảo�Đại�Tạng�Kinh�thuộc�tập�7,�bộ�A�hàm�

7,�Biệt�dịch�kinh�Tạp�A�hàm�(No.�100),�bài�kinh�số�138.�


